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Bertblad
In dit nummer

Bert we gaan je missen
Bedankt voor al die jaren als 
voorzitter
Beste kanjer
Een dikke knuffel
Geniet van het leven, het is al 
kort genoeg
We hadden samen veel pret
Geen probleem
Het gaat goed met je
Uit de Oude Doos
Wist u dat
Altijd die lach op je gezicht
We hadden samen veel pret
Altijd bezig
Een integer mens
Samen lachen, samen huilen, 
samen ruzien

Activiteitenin De Dreef
Aan allles komt een einde. Ook aan het 
voorzitterschap van Bert Gruijters. De 
vele woordjes in dit Wijkblad geven een 
goede samenvatting van de waardering 
die Bert bij iedereen geniet. Een prettige, 
populaire en vakkundige voorzitter legt 
zijn hamer neer. Gelukkig gaan we hem 
nog veel zien in zijn “tweede huis”. 

Bert, bedankt voor jouw inspanning 
voor Wijkcentrum De Dreef.
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Dreef voorzitter verliest zijn wilde haren
Dreef voorzitter Bert Gruijters is in de periode dat hij actief was in Wijkcen-
trum De Dreef zijn wilde haren kwijt geraakt. Dit bijzondere fenomeen was 
aanleiding tot een grootschalig onderzoek in de wijk waarbij tal van deskun-
digen geraadpleegd zijn.

Toen het bestuur van Wijkcentrum De 
Dreef in de doos oude foto’s aan het zoe-
ken was naar een mooie plaat van Bert 
werd al snel duidelijk dat hun voorzitter 
OOIT erg behaard had. Toen de vroege-
re situatie vergeleken werd met de hui-
dige kon een duidelijke conclusie getrok-
ken worden: Bert is in de loop der jaren 
zijn wilde haren kwijt geraakt. 

Gedragsdeskundige Dr. Woldhuis wist te 
melden dat dit mogelijk te maken had 
met het stressvolle werk als voorzitter. 
Deze stelling werd direct tegengespro-
ken door Dr. Sleutjes die wees op de ge-
bruikte tondeuse. Het zou namelijk mo-
gelijk zijn dat de vrouw van Bert steeds 
verder bedreven is geworden in het kort-
wieken. 

Een andere mogelijkheid werd aan-
gedragen door Dr. Weijnen. Het komt 
waarschijnlijk door de slechte kwaliteit 
van het bier in Wijkcentrum De Dreef. 
Dat werd direct tegengesproken door 

Dr. de Bruijne. Deze is een geregelde 
bierdrinker in het Wijkcentrum en heeft 
nog steeds een volle bos haar. Dr. Don-
kers vroeg zich af of het iets te maken 
heeft met het schoonmaken van het 
toilet. Ze zag Bert dit vaak doen zonder 
verdere hulpmiddelen te gebruiken. Dr 
Verbeek had nog een andere theorie: 
gewoon toeval. Dr. Jorissen dacht dat 
het te maken had met een betere foto-
genialiteit. Bert zou hiervoor stiekem zijn 
haren uittrekken.

Nu alle specialisten verschillen van me-
ning zal de reden waarom Bert zijn wilde 
haren in De Dreef verloor niet duidelijk 
worden. Wat is beter dan afscheid ne-
men met een groot mysterie. Zo blijven 
we ons hele verder leven met deze vraag 
worstelen. En Bert: die lacht er gewoon 
een keer om. van superharig tot bijna 
“kaal” in 40 jaar Dreef. Iedereen is nu ge-
waarschuwd.

Team Doktoren Dreef



Bert

Doe het wat rustiger aan en 
bedankt.

Alex

Altijd gedreven, geen stilzitter, een aanpakker, 
een harde werker, doorgaans goedgehumeurd, 
het liefst overal bij betrokken, iemand die het 
team bij elkaar wist te houden, iemand die 
er, samen met de rest van het bestuur, voor 
zorgde dat De Dreef prima gedraaid heeft de 
laatste jaren. Een prima voorzitter waarmee het 
fijn samenwerken was. Die het Wijkblad alle 
ruimte gaf en trots was op wat we elke maand 
uitbrachten.

En als er dan toch een minpuntje genoemd 
mag worden: Bert is niet zo’n schrijver. We 
moesten doorgaans vanuit de redactie van het 
Wijkblad zijn stukken herschrijven. Maar dat 
deden we wel met een glimlach.

Bert, we gaan je missen.

Redactie Wijkblad Coevering

Beste Bert

Na jaren trouwe dienst ga je het bestuur dan toch verlaten.
De meesten van ons hadden dat al in de gaten.
Bert je had immers al vaker over het voorzitterschap gezegd.
Dat het langzamerhand wel bij iemand anders mocht worden 
neergelegd.
Je wilde minder werken en vind het wel genoeg geweest.
Het blijft niet altijd en eeuwig feest.
 
Het is tijd, dat is wat je zelf zegt.
En dat meen je oprecht.
Als voorzitter was je een graag geziene gast.
Ze kenden je overal, dat heeft ons dikwijls verrast.
Hoogte en diepte punten kwamen voorbij.
Een lach en traan hoorde daarbij.
Een voorzitter die menige puinhoop moest ruimen.
En soms was je dan ook niet te pruimen.
Oplossen dat was jou ding.
Je gaf je energie en tijd.
Zonder respijt.
Je wilde altijd weten hoe het zit en ging de discussie aan.
Over hoe de dingen beter zouden kunnen gaan.
Je vertegenwoordigde de Dreef met verve en elan.
En liet zien wat er als Wijkcentrum allemaal kan.
Als je samenwerkt en kijkt naar het gezamenlijk belang.
Jij, jij zette menig proces en onderzoek in gang.
 
De tijd die je erin hebt gestoken durf ik niet te schatten.
Dat is voor ons waarschijnlijk niet te vatten.
Bert De Dreef was zeker je leven,
Daar heb je je inzet voor gegeven.
En ik weet zeker dat we nog van je horen,
Dat weten we van te voren.
Dank je wel Bert, niet alleen voor de inzet.
Vaak hadden we samen ook heel veel pret.

Dikke Kuzz van Sonja



hoi bert 

in korte tijd heb ik je meegemaakt als een toffe vent. 
maar wel jammer dat je geen voorzitter meer bent. ik 
weet niet veel over je te vertellen. maar toch bedankt 
voor je steun in den dreef

groetjes en bedankt hans.

hoi bertje,

bedankt voor jou jaren als 
voorzitter. geniet van je 
vrije tijd.

groetjes, 

dennie van rooij

Beste Kanjer,

Ik begin met m’n eerste periode bij de Dreef. Wat was het gezellig en wat hebben we 
ontzettend veel gelachen. Toen zijn we er allebei een poosje uit geweest. Een poosje 
nadat ik terug was gekomen, kwam jij ook terug bij de Dreef. Het klikte weer meteen. 

Via deze weg wil je heel hartelijk bedanken voor wat je allemaal voor ons gedaan 
hebt en zeker met de laatste verhuizing. Heel hartelijk bedankt voor alles, we zullen je 
eeuwig dankbaar zijn.

Dick en Tonny

Beste Bert,

Bedankt voor alles wat je voor de ons 
gedaan hebt.

Jo Mennen

Hallo Bert
 
In begin dat ik je tegen kwam
dacht ik wat is dat voor een man
Ik vond je maar een zeur
doe dicht die deur
Alles koste een hoop geld
zelfs de lampen werden geteld
Nee Bert je hebt het goed gedaan
iedereen moet bezuinigen voortaan
 
Door de jaren heen begon ik je telkens meer te begrijpen
Met de curses assertiviteitstraining en BHV, 
ja daar deden we gezellig aan mee
 
Als voorzitter heb je het goed gedaan!
en ik zeg, doe het is wat rustiger aan
Je wandeld graag en zit graag op de fiets
dus geen tijd meer om je druk te maken over iets
Geniet nu wat meer met Fransien en met de dingen om je heen
Want de dreef is maar van steen ;-)

Lies Reijns -Dijkman



Hee Bertje

Wat is dit nou jammer, je gaat weg! Als voorzitter zullen we zeker missen, als beheerder, 
bestuurslid en gewoon Bert ben je er nog zeker. Maar toen we geen beheerder hadden en 
ik zonder werk zat was het steeds de opmerking (grap) we zoeken jong bloed zou jij geen 
beheerder kunnen zijn haha. Ik ging daar steeds serieus op in en jij ook maar toch wisten we 
allebei dat het een grap was. We kregen de kans bij de dreef om te groeien want de jeugd heeft 
een toekomst zei je altijd. Nu dat je stopt als voorzitter wil het niet zeggen dat de toekomst 
wegvalt want de steun die we kregen zal je blijven geven. 

Ook als jeugdvrijwilliger heb ik de kracht en de positieve energie van Bert leren kennen en 
waarderen. En gezien dat je af en toe niet te veel hooi op de vork moet nemen wat jij heel goed 
kan. Ik wens je het allerbeste voor de toekomst en nog heel veel geluk met je vrouwke.

Stefan Bron

Lieve Bert,

Al jaren zien we de lach van jou op je gezicht. Altijd met plezier kom je bij de 
dreef, Als we je zien komt er ook een lach op ons gezicht. Altijd in voor een 
praatje, al is het vaak wel flauwekul.

Toch maak jij de dreef compleet, en dat is iets wat iedereen wel weet. Je blijft 
altijd positief, je hartje is van goud ook al ben je al zo oud. Grapje lieve Bert, 
nog veel succes in de toekomst toegewenst!

Groetjes Joyce & Amber (Jeugd)



Beste,lieve Bert

Een aantal jaren geleden werd ik als vice-voorzitter tot rechterhand gebombardeerd van 
een nieuwe voorzitter. Een man die ik totaal niet kende, maar die iedereen wel kende. Jij 
zette met je tomeloze energie je beste beentje voor en ik volgde je, niet altijd zonder slag 
of stoot, maar wel zo trouw dat mijn hele gezin je ging volgen. Zelfs toen je ziekte werd 
geconstateerd ging je stug door, al ware het dat het sommige dagen wat moeilijker ging.

Lieve Bert, we hebben je leren kennen als een integer, eerlijk en doortastend mens die ten 
volle de Dreef aan het herbloeien kreeg.
Alle vrijwilligers zijn trots op je  in je hoedanigheid van zo’n geweldige voorzitter. Het doet 
ons dan ook genoegen dat je nog een tijdje als bestuurslid blijft, we zullen je steun zeker 
nog nodig hebben.

Als mens ben ik na het samen lachen, samen huilen, samen ruziën, samen organiseren, 
samen werken gaan waarderen dat ik een samen met je mag hebben. Dank voor de mooie 
jaren alvast die nog komen gaan……vriend !

Met een knuffel,

Marlies (ps. natuurlijk ook namens het hele gezin)

Mij werd gevraagd of ik een 
stukje wilde schrijven over het a.s. 
afscheid van onze voorzitter BERT.

Gedurende de jaren waarin 
Bert als voorzitter van  de Dreef 
functioneerde,was hij voor 
mij(als vrijwilligster werkzaam) 
het aanspreekpunt. Moest er wat 
gedaan worden,vraag het aan 
Bert en het kwam voor elkaar. 
Gedurende zijn werkzame periode 
heeft hij veel gedaan voor de Dreef 
en inwoners van de Coevering. 
Bert beschikt over een enorme 
energie,goed humeur en is nooit 
lastig of te beroerd om wat voor je 
te doen.

Persoonlijk vind ik het dan 
ook jammer dat hij zijn positie 
beschikbaar heeft gesteld. 
Gelukkig blijft hij wel in de Dreef 
aanwezig,zodat we hem niet 
helemaal moeten missen.

Het allerbeste toegewenst en 
geniet van je vrijgekomen tijd.
Er is een gezegde: Geniet van het 
leven want het duurt maar even.
 
Maria Thaens Breiclub 

Voor Bertje, krentje

De liefde is geduldig en vol goedheid
De liefde kent geen afgunst
Geen ijdel, geen zelfgenoegzaamheid
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig
Ze laat zich niet boos maken
En rekent het kwaad niet aan

Ze verheugt zich niet over het onrecht
Maar vind vreugde in de waarheid
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze
Alles hoopt ze, in alles volhardt ze
De liefde zal nooit vergaan….voor de Dreef

Country Jewels, Thea Ottenheim



Lieve Bert

Ik heb je bij de Dreef leren kennen als een 
leuke en spontane man die wel in was 
voor een grapje. Je bent altijd vrolijk. Ik 
vind het geweldig om met je samen te 
werken en ik hoop dat dit nog heel lang 
zo zal blijven.

Ik hoop dat je nog lang in ons midden 
zal zijn maar niet als voorzitter maar als 
vrijwilliger van ons team.

Groetjes van Isabelle van der Meijde

afscheid Bert

Vóór zijn ‘optreden’  als voorzitter, ontmoetten we elkaar alleen maar vluchtig, 
maar dat veranderde vlug. De Klassieke luisterclub werd snel met zijn aanwezigheid 
van een middag vereerd! En ‘of er nog manco’s of wensen waren?’

De apparatuur werkte, na gebruik van een tiental jaren, nog steeds prima! Echter, 
de ‘huisvesting’ ervan was heel erg: zag er echt niet uit. Ook zou een beamer, voor 
de vertoning van video’s, erg welkom zijn.

Bert reageerde erg spontaan: ik ga mensen voor een betere behuizing zoeken; de 
beamer moet even wachten helaas: de pegels ontbreken nog. We hadden niet 
verwacht dat beide zaken al binnen enkele maanden gerealiseerd zouden zijn: ja 
dus! Ik merkte dat, als er zaken tussen mensen of groepen schuurden, jij steeds 
voor snelle oplossingen zorgde. Alles liep spoedig als een trein en bleef lopen.

Jouw opvolger Martin zal een helle klus te wachten staan: we zijn het zo goed 
gewend.

Bert, dank en bewondering voor de Dreef job (soms dacht ik wel eens ‘zou hij 
buiten De Dreef ook nog iets ontplooien=´)

Jan Ramakers.

BERT ,

Alleen of samen 
Tegenslagen overwinnend 
Gaan voor het ultieme doel 
Samen er het beste aan geven, jezelf.
Elkaar aanjagen
Het beste uit elkaar halen
Met minder geen genoegen nemen 
Naar steeds grotere hoogten stuwend.
Dat is pas teamwork.
Dat is Leven 
Bert bedankt voor al die mooie jaren
 
Wil Steur

Als ik, Nellie, bij de Dreef binnenkom, hoor ik Bert meteen zeggen “haha koekjes”. 
Dan roept hij; “voor mij niet , ik wordt veel te dik.” Maar als de pak opengaat, pakt 
hij er niet één maar twee tegelijk. “kun je een voorbeeld aan nemen” is ook een 
uitspraak van Bert “Als het maar lekker is …toch?”

Ik wens jou, Bert, nog veel geluk met wat je verder nog gaat doen.

Nellie van Hooff



Lieve Bert,

Nou, kijken wat we allemaal over jou kunnen 
vertellen. De eerste keer dat ik jou leerde kennen 
dacht ik “wat een rare kwiebus”. Maar door de 
jaren heen leerde ik jou kennen als een aardige, 
eerlijke, spontane en leuke vent. Als er onderling 
iets was, loste jij dat op. Dan wordt daar over 
gesproken en opgelost. Stil zitten is er voor jou 
niet bij.

Al ben je bij de Dreef voor je plezier, je springt 
altijd bij. Je kon en kan nog steeds goed 
doorzakken, maar wel op een leuke manier.

Ik ben blij dat je nog actief bij de Dreef blijft. 
Ik vind je een sterke man, zoals je met je ziekte 
omgaat. Met de steun van je Francientje en ons 
als vrijwilligers, hoop ik dat je het nog lang blijft 
volhouden.

Ik vind jou en Francien een geweldig stel, en ik 
ben trots dat ik jullie heb leren kennen.

Bert en Francien, heel heel veel knuffels

Nico en Geertje

Geen Probleem!

Zo hebben wij,The Boogie Academy jou leren kennen “ GEEN PROBLEEM “

Al vanaf de eerste dag dat wij te gast zijn bij de Dreef voelen we ons van harte 
welkom. Samen met jouw team van vrijwilligers zorg jij ervoor dat de Dreef , voor 
alle gebruikers aanvoelt als een warm nest. Alles is bespreekbaar en niets blijkt jou 
te veel. Ofschoon je nu een klein stapje terug doet hopen Liesbeth en ik dat we nog 
lang van jouw gastvrijheid bij de Dreef mogen genieten.

Wij zijn inmiddels een beetje van je gaan houden.

Greetz, The Boogie Academy
Liesbeth en Jacky



Dukes of Hazard, 
 
In een vorig leven (toen hij nog jong was), in de 
periode dat houten wijkgebouw naast de sporthal 
gebouwd moest gaan worden, had onze Bert een 
sportieve auto. Dar werd net als in de TV serie Dukes of 
Hazard niet al te rustig mee omgegaan. Bert was van 
mening dat zijn auto ook kon wat de auto in de serie 
allemaal deed. 
 
Des tijds was er naast de sporthal nog een grote open 
vlakte waar toen de nog populaire sport fiets cross  
bedreven werd. Een prachtig parcour met start heuvel 
en spring bulten. 
 
U snapt het al met zijn auto moest het parcours 
afgelegd worden. Verder als het eerste bultje zijn we 
niet gekomen. De auto stopte er mee. Einde tv carrière.
 
 
Subsidie gelden misbruikt voor sex show
 
Het is niet de eerste keer dat onze Bert afscheid neemt. 
Na jarenlang als vrijwilliger voor de jeugd in de weer 
te zijn geweest nam hij afscheid en besloot eindelijk 
een s te gaan werken. De jeugd die in die dagen nog 
in grote getallen de Dreef bezocht op Vrijdagmiddag, 
zaterdag- en Zondagavond, hadden de koppen 
gestoken en bedacht dat het een gedenkwaardig 
afscheid moest gaan worden. De jeugdige gasten 
(waaronder een meneer die ni eigenaar is van een 
cafetaria ergens in Geldrop zullen we maar zeggen 
en een meneer die tegenwoordig de centen van de 
Dreef in de gaten houd) hadden het lumineuze idee 
dat Bert ontvoerd moest gaan worden. Bert wist van 
niets op die betreffende dag en rond een uur of vier 
werd hij door 4 gemaskerde personen, geblinddoekt en 
vastgebonden meegenomen naar een tijdelijke verblijf 
plaats. Wat de woning van de broer van Bert bleek te 
zijn. Tot dat het feest ging beginnen werd Bert in het 
ongewisse gelaten over wat er die avond zou gaan 
gebeuren. Die avond kreeg Bert van veel bezoekers 
en vrijwilligers een prachtig feest aangeboden met 
als klap op de vuurpijl een toetje wat bedacht en 
betaald was door de jeugdige (lees 16+) bezoekers 
van de Dreef. Bert werd op een stoel neergezet in het 
midden van de zaal en kreeg een prachtige show van 
een buikdanseres aangeboden, die aan het eind de 
meeste van haar kledingstuk kwijt was. En dat wat ze 
nog aanhad was niet veel groter dan een postzegel. 
Bert en alle aanwezige hebben genoten van deze act. 
Misschien was één van de aanwezige jaloers of had 
het allemaal niet zo goed begrepen, maar de maandag 
daarop stond op de voorpagina van de Telegraaf een 
uitgebreid artikel met de kop `Subsidie gelden misbruikt 
voor sex show.  en zijn er nog vragen gesteld in de 
raadsvergadering in Geldrop. 
 
Groet, Ro



Kom Je in de dreef voor een lekker bakkie koffie, tenminste…. Je bent onderweg….. Wordt je 
voor de deur al aangesproken om een stukje te schrijven over Bert Gruijters……. Tja…. Mijn 
vraag hierop was, hoeveel bladzijdes wil je hebben……. Nou goed… ik zal het kort houden….

Tja, Bert ken ik vrijwel al zo lang als ik leef…. Ik ben opgegroeid met zijn jongens…. Ja we 
haalden wel eens kattenkwaad uit, maar verder waren wij de braafste jongens uit de buurt….. 
Bert als mens….. als Bert je mag, dan doet Bert veel voor je, zijn vertrouwen moet je wel 
winnen.. verder geeft hij iedereen een eerlijke kans, maar hij laat je duidelijk merken als hij je 
niet mag…. Bert als baas, … in 1987 (geloof ik) nam Bert voor de eerste keer naar jaren actief 
te zijn in de dreef afscheid., omdat hij een graag geziene gast was en is onder de jeugd, had 
de jeugd destijds een speciale verrassing…. Tijdens zijn afscheid is een heuse stripdanseres 
gehuurd… om hen zijn dank te bewijzen….. tja…… dit viel niet overal in goede aarde, maar 
ach…… Bert was en is nog steeds net zo gek als de jeugd, zo doet hij nog graag een potje 
mee, dansen in de optocht, fietsen, darten en ga zo maar door….

Tegenwoordig is de bijnaam van Bert, Bertje Essent, wat soms niet mee valt om als beheerder 
mee te werken….. ik heb wel eens tegen hem gezegd, dat het een wijkgebouw ik kan me nog 
herinneren dat de ijsblokmachine werd uitgeschakeld om energie te besparen….. Nou geen 
goed plan dus….. ijsblokjes werden wel eens in de koelkast gelegd en werd vergeten… dat 
bracht dus… dat Petertje vaak de keuken kon dweilen…..

Vroeger was de naam van Bert, catweazel, dit omtrent zijn lange haar en zijn baart…. Toch 
ook ik heb veel aan Bert te danken, hij heeft altijd voor me klaar gestaan en dat zal hij 
ongetwijfeld nog wel doen..

Bertje… succes enne……. Hoe lang duurt het nu voordat je terugkeert?

Groetjes, Peter Kruize

Hallo Bert,

Bedankt voor de prettige samenwerking en inzet voor de Dreef. Het gaat 
je goed. Geniet samen nog een tijd en het gaat je goed.

Theo en Gerda

Bert,

voor jouw het einde van een periode, voor mij is het een begin.
Jij hebt met heel veel inzet het voorzitterschap gedaan, ik ga proberen er mijn 
invulling aan te geven.

Mij wacht een mooie taak, ik hoop jou nog een mooie toekomst. Een toekomst 
waarin je hopelijk veel en vaak in en voor De Dreef actief zult zijn.
 
martin de bruijne, (bijna) voorzitter



Hoelang ken ik Bert al? Heel lang! Sinds augustus 1978 ongeveer. Hij was toen iemand 
die jongeren in de Dreef veel kansen gaf. Altijd was hij aanwezig bij activiteiten voor 
de jongeren. Onder zijn leiding groeide de disco uit haar voegen zodat er met pasjes 
gewerkt moest gaan worden. In deze tijd begonnen de discotheken op te komen en 
werd het iets rustiger. Na de brand van het wijkgebouw in de Abel Tasmanstraat werd 
er hard gewerkt aan het nood onderkomen in de Vespusistraat. Hierna nam Bert, daar 
waar nodig beslissingen bij de bouw van een nieuwe houten Dreef grenzend aan de 
parkeerplaats van het winkelcentrum waar nu woningen staan. Toen de architect weer 
eens zijn afspraken niet na kwam, stond er ineens een gemetselde bar. Gewoon doen 
was zijn standpunt, doorgaan. Een hoop zand voor de nieuwe meterkast irriteerde 
hem zo dat hij het weer terug gooide in de kast. Even later kwam de aap uit de mouw. 
Volgens voorschrift moest er zoveel ruimte onder de gasmeter zitten en die ruimte 
had iemand in opdracht alvast uitgegraven. Alleen Bert wist dit niet. Voor de jongeren 
was er ineens een complete geluidsinstallatie geleverd in ruil voor twee flipperkasten 
waarvan de opbrengst sam, sam was. Het bestuur was hier niet zo blij mee, maar ging 
toch akkoord want het kostte geen geld. En de jongeren en jeugd disco kon weer 
draaien. In die tijd had hij een renaultje 4 waarmee hij boodschappen deed voor de 
Dreef. Vlak voor de eerste carnaval zat het bakkie afgeladen vol. Omdat de gang nog 
al lang was reed hij het wagentje door de zijdeuren de zaal in en stopte bij de bar. 
Door zijn werkzaamheden is hij een tijdje weggeweest, maar doorgaan was en is nog 
steeds zijn leuze.
Ook nu als scheidend voorzitter heeft hij de afgelopen jaren steeds weer zijn positieve 
instelling ingezet voor De Dreef. Ik hoop dat je nog een lange tijd bij de Dreef 
betrokken zal blijven, al is dat niet meer bijna dag en nacht zoals nu!

Zar Blok

Ongeveer twee jaar geleden kwam ik op 
aandringen van een goede vriendin als vrijwilliger 
bij de Dreef. Vrijwel direct kwam er een grote 
vriendelijk uitziende man naar me toe die me met 
zijn blik monsterde. Hij heette me welkom en 
stelde zich voor als Bert “zeg maar Bert.” “Je zal me 
nog vaker zien, ik ben hier haast altijd en als je me 
nodig hebt, kom dan gerust.” In de tijd die volgde 
maakte hij regelmatig een kort praatje met me, 
altijd vol belangstelling hoe het met me ging.

Toen mijn vrouw overleed was hij er ook met de 
woorden van troost. Zoals “dit is klote, maar ik ben 
blij dat je er weer bent.” Tussentijds had ik van zijn 
ziekte gehoord , ondanks dat altijd vriendelijk en 
belangstellend voor anderen. Dit vergrootte mijn 
respect en bewondering voor hem nog meer. Altijd 
bezig en klaarstaan voor anderen, dat is Bert. En 
ook je vrouw Francien op de achtergrond voor 
jullie steun en hulp.

Ook namens Fia, die ik in de Dreef heb leren 
kennen, iets wat jij fantastisch vond. We hopen 
jullie nog vaak te mogen zien. Het ga je goed !

Tom en Fia



WIST U DAT

Er in de Dreef aan de Abel Tasmanstraat elke week 
meer dan 100 jongeren van 16 jaar en ouder 
kwamen op de disco van 19.00 tot 23.00 uur (zie je 
die tijd).
Dit heel veel geld in het laadje bracht.
Er gejokerd en gerikt werd op donderdagavond en 
dat we nooit op tijd thuis waren.
Bert bij alle jeugdactiviteiten aanwezig was
Met de hele straat op dansles waren, dat dit 
niet zo lang geduurd heeft omdat er anders veel 
echtscheidingen waren geweest.
Je dat moment niet in de straat moest komen, want 
het leek hoog oplopende ruzie.
De hele straat met carnaval versierd was.
We in de optocht van Geldrop aan werkverschaffing 
deden door als paters en nonnen mee te doen met de 
optocht (zou nu ook heel actueel zijn)
We met de jongeren een week op kamp gingen.
We lang vrijwilligers zijn, maar dit ook met veel 
plezier doen.
We het lang niet altijd eens zijn ,het elkaar zeggen 
maar lachend weer naar buiten gaan.

UIT DE OUDE DREEF DOOS

In de Dreef werd in de jaren tachtig Kerst gevierd. Dit was speciaal voor de 
alleenstaande uit de wijk. Er werd dan op tweede Kerstdag een diner geserveerd, 
daarna was de Dreef voor iedereen open en werd dan ook druk bezocht door de 
buurtbewoners. Er was ook een open podium, en zo werd het een hele gezellige 
middag met veel variatie. Wij hadden een goede zangeres in de straat die optrad 
en een half uurtje later stonden er een stel kinderen kerstliedjes te blokfluiten 
wat dan weer heel sfeervol was. Bert was dan op deze middag altijd present met 
Fransien.
Hij was een echte bierdrinker maar met Kerst vond hij dat niet gepast. Wat dan 
wel? Hij heeft lang getwijfeld. Het werd port. Je snapt het al wel: als je altijd bier 
drinkt gaat zo’n glaasje port er snel in. Je raadt het gevolg wel. Ik heb hem nooit 
meer port zien drinken.
In de Dreef aan de Abel Tasmanstraat waren de jongeren veel en vaak aanwezig. 
Op de disco’s zaterdagavond was het een hele drukte. Het bier was toen fl.0,50 en 
de jongeren hadden bijna allemaal een bijbaantje of krantenwijk. Dit kon je goed 
merken op het einde van de maand, dan werd er geen pilsje besteld maar een 
blad bier.
Dat het er gezellig was, was snel genoeg in andere wijken bekend en trok veel 
jongeren uit heel Geldrop. Natuurlijk waren er ook bij die we liever zagen gaan 
dan komen waaronder de beruchte Ghetto Boys. Deze dronken stevig door, zodat 
er wel het één en ander gebeurde. Maar dan stond Bert op zijn post. Hij was 
nergens bang voor!
Natuurlijk had hij zijn lengte maar vooral zijn sterkte mee. Als ze voor hem 
stonden om erop te slaan (netjes uitgedrukt) dan legde Bert zijn handen op de 
schouders van die bepaalde persoon. Zij sloegen er op los maar konden hem niet 
raken door zijn lange armen. “Genoeg geweest” zei hij na een poosje en zette 
hem buiten. Zo werd menig probleem opgelost. Eentje van de groep buiten, de 
rest volgde vanzelf.

Bert en Rina
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Inleveren kopij voor het 
volgende Bertblad: geen idee? 12

Eind in zicht….

Het einde van zes jaar voorzitterschap komt in zicht, 
na vandaag ben je voorzitter AF. Je ziel en zaligheid in 
de Dreef gelegd, naar eer en geweten de Dreef weer 
op volle schroeven gezet. Dat is wat je gedaan hebt, 
met een voltallig bestuur achter en naast je. Je hebt 
bezuinigd waar het kon, je energie neergezet waar 
een ander het tekort kwam, een goed woordje voor 
diegene die het nodig had …..kortom Bert Gruijters 
was terug.

Zes jaar voorzitterschap hebben we mogen genieten 
van je leiderschap. Maar vooral van je aanwezigheid 
en je enthousiasme, je gedrevenheid en je liefde 
voor de Dreef. Zonder Francien was dit absoluut niet 
mogelijk geweest. Ze was en is je trouwe fan in je 
doen en laten, ook voor De Dreef.

Bert had een andere kijk op De Dreef dan menig mens, 
maar door zijn gedreven handelen wist hij iedereen 
met zich in het schip te krijgen. Hiervoor zijn wij hem 
bijzonder dankbaar en zullen proberen deze positieve 
denkwijze voort te zetten.

Er is weinig wat hem als negatief aangerekend kan 
worden behalve dan dat hij voor menig mens binnen 
de Dreef te vroeg stopt. Maar iedereen begrijpt dat aan 
alle goede een eind komt, dus we mogen namens alle 
vrijwilligers mogen constateren dat de weg de weg die 
door Bert Gruijters met zijn enorme positieve energie is 
ingeslagen, gewoon doorgezet moet worden.

Voor vele mensen is het een eer geweest om  met hem 
te werken, maar voor nog meer mensen is het een eer 
om hem vriend te noemen.

Het voltallige bestuur van Wijkcentrum de Dreef dankt 
daarom ook de heer Bert Gruijters voor alle geweldige 
jaren van zijn voorzitterschap en wensen hem alle 
goede voor de toekomst.

Bestuur Wijkcentrum De Dreef


