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Niet luisteren vanaf de tribune, maar 
gewoon tussen een aantal raadsleden 
in de “raadszaal”, “open space” heet 
dat mooi. Een aantal Geldroppenaren 
waren op deze avond afgekomen om 
eens van gedachte te wisselen over 
Diftar en alles wat daarbij komt kijken. 
Alles werd opgeschreven op flip-overs. 

In december wordt er een grote 
enquête gehouden in Geldrop-
Mierlo. Eén op de 12 gezinnen krijgt 
de enquête thuisgestuurd. Als alle 
informatie binnen is zal de gemeente 
haar toekomstige afvalbeleid opstellen. 
Ze wordt hierin ondersteund door 
het bureau De Jonge Milieu Advies.

Verschillende vertegenwoordigers uit de 
Coevering hebben de raadsleden en de 
vertegenwoordigers van De Jonge Milieu 
Advies de negatieve kanten van Diftar 
nog eens uitgelegd. Bij Diftar betaal je 

voor je eigen afval. Door het afval goed 
te scheiden en door het minimaliseren 
van afval kan bespaard worden op 
de afvalkosten. Een aantal mensen 
schiet door in het streven zo goedkoop 
mogelijk uit te zijn. Deze mensen gooien 
hun afval illegaal weg. Ook de hoge 
prijzen van de milieustraat werken het 
illegaal dumpen van afval in de hand.

Alle meningen zijn opgeschreven en 
besproken. Wat precies het resultaat 
gaat worden, moeten we nog even 
afwachten. In ieder geval heeft de 
Coevering actief deelgenomen aan deze 
interessante en bijzondere raadsplein.

DGG klankbordgroep 
Vervolgens schoven we aan bij de 
klankbordgroep van DGG. Eén van de 
eerste na de verkiezingen en het was 
helaas nog niet al te druk. De bewoners 
moeten blijkbaar wennen aan het open 

Volop discussie over Diftar
Ergert u zich ook zo aan het zwerfafval? Vindt u diftar te duur, of betaalt 
u nu juist minder? Moet de Milieustraat vaker open zijn? Moet het 
afval weer elke week worden opgehaald? Vindt u de gratis inzameling 
van GFT, kunststof flacons, drankkartons, blik en luiers een goed idee, 
of juist niet? Met deze pakkende tekst werden de Geldroppenaren 
uitgenodigd om te komen discuteren op het raadsplein van november.

Nieuwjaarsreceptie
vrijdag 5 januari 2007 van 18.00 uur 
tot 20.00 uur.

Mini-disco
vrijdag 12 januari van 19.00 uur tot 
21.00 uur.

Hobbyclub
Elke maandagavond van 
18.30 - 20.00 uur
Voor meer info: 040-2857151

Meer informatie kunt u vinden 
op de jeugdpagina.
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discuteren met de politiek. Ook bij de 
klankbordgroep stond Diftar op het 
programma. We werden snel opgedeeld 
in de kleine groepen, uitgerust met een 
paar grote witte vellen en een stapel 
viltstiften. We kregen een half uur om 
het Diftar-beleid dat wij voor ogen 
hebben op papier te zetten. En dat viel 
nog niet mee. 

Ook hier waren we het snel eens, 
dat het goed was om de berg afval 
die we produceren zoveel mogelijk 
te beperken. Het Diftar-systeem, in 
combinatie met de het scheiden van 
het afval, is een goede manier om 
dat te bereiken. Alleen moeten de 
neveneffecten opgelost worden. En dat 
is het zwerfvuil en dumpen van afval. 
Hoe, dat kon in de korte tijd die we 
hadden niet beantwoord worden. Wel 
dat er meer retouretten nodig zijn, een 
hogere pakkans voor dumpers, liefst 
statiegeld op blikjes en flesjes en een 
regionaal/nationaal beleid. 

Als alternatief voor Diftar werd de 
gezinsbijdrage genoemd. Je betaalt 
een vast bedrag en je kunt je afval 
daarna gratis aanbieden. Hiermee is 
de prikkel om te scheiden en het afval 
te minimaliseren wel grotendeels weg. 
Maar er is geen reden meer om het afval 
te dumpen. Een schonere gemeente is 
dan het gevolg.

Al onze inbreng wordt door DGG 
meegenomen in de discussie over 
het afvalbeleid van de gemeente het 
komende jaar. En zo komt de politiek 
en de burger nader tot elkaar. Mogen 
we u de volgende klankbordgroep ook 
uitnodigen. Hoe meer mensen hoe 
meer discussie en meningen ✩

Rob Biesters
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A P O T H E E K  C O E V E R I N G
Winkelcentrum Coevering 4
5665 GA Geldrop
Telefoon: (040) 2854707

Vertrouwd adres 
Uw apotheek

Geopend: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur

In geval van dienst:
Op zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur

De Kerstman?
Iedereen weet waar St. Nicolaas 
vandaan komt, toch?
Oké, nog één keer..! St. Nicolaas komt 
eigenlijk uit Turkije uit het dorpje Mira. 
En omdat hij zoveel van kinderen hield 
gaf hij ze altijd cadeautjes. De zwarte 
pieten zijn zijn hulpjes omdat er zoveel 
kinderen zijn die graag een cadeautje 
willen hebben. Dit is heel kort het 
verhaal ven St. Nicolaas.

Maar de Kerstman?
“Die woont op de Noordpool”, zegt 
u? Nou ja, op de Noordpool.…. In 
ieder geval wel in de buurt. Volgens 
de Finnen, en die kunnen het weten, 
woont de kerstman op een berg. 
Deze berg heet Korvatunturi en ligt 
in het noorden van Finland. Die berg 
is onbereikbaar voor gewone mensen 
maar de kerstman kan er met zijn 
rendieren gemakkelijk komen. Maar 
hoe zit het met de rest van het verhaal? 
Hoe komt het dat de kerstman overal 
cadeautjes uitdeelt?

Joulupukki 
De kerstman heette heel vroeger niet 
kerstman, maar Joulupukki. Buiten 
de mensen in Finland, Zweden en 
Denemarken kende niemand hem. 
Joulupukki was niet eens zo’n vriendelijk 
mannetje. Hij kwam na de feestdagen 
van Yule om de voedselresten op te 
eisen en als het kon ook de restjes 
drank. Hij droeg ook niet het pak zoals 
wij dat nu van de kerstman gewend 
zijn. Hij droeg geitenvellen met horens 
op zijn hoofd en was helemaal niet 
vriendelijk voor kinderen. De kinderen 
waren bang voor hem.
Later, toen de mensen naar Amerika 
gingen om te wonen, is Joulupukki pas 
veranderd. 

De Hollanders hadden hun St. Nicolaas 
en de Scandinaviërs en Engelsen 
hadden hun versie van Joulupukki. 
Niemand, behalve de Nederlanders, 
kon ‘St. Nicolaas’ uitspreken. Dus dat 
werd Santa Claus. Ook was het wel leuk 
dat de kinderen cadeautjes kregen in 
plaats van dat die andere lelijkerd hen 
de schrik op het lijf joeg. Het enige wat 
de kerstman nog gemeen heeft met 
Joulupukki is de slee met rendieren. In 
het hoge noorden was, en is, een slee 
met rendieren heel gewoon om door de 
sneeuw heen te komen. Rudolf, die het 
pad van de slee verlicht, is er ook pas 
veel later bijgekomen. In de twintigste 
eeuw zien we Rudolf pas verschijnen. 
Omdat het op een kerstavond zo 
ontzettend mistig was verzon een vader 
dat de grote rode neus van Rudolf wel 
als mistlamp kon dienen. Sindsdien 
loopt Rudolf voorop bij de slee van de 
kerstman.

Bollen
Leuk is ook te weten waarom mensen 
tegen kerstmis bloeiende planten in 
huis hebben. Het is een heel oude 
gewoonte om hyacintbollen in huis in 
bloei te trekken. Zij gaan uitlopen zodra 
de temperatuur warmer is. Dan heb je 
tegen Kerst een bloeiende plant in huis. 
Dat fleurt de zaak een beetje op tijdens 
deze sombere dagen. Tegenwoordig 
zijn er veel meer bloeiende planten die 
je bij de bloemist kunt kopen. Met kerst 
zijn dat vooral de Kerstster, de Cyclaam 
en de Amarillis. Omdat Kerst toch een 
voorbode is van het licht dat terugkomt, 
is het leuk om alvast een voorproefje in 
huis te hebben ✩

Vrolijk Kerstfeest!
Irma
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Hondenuitlaatroutes
Veel mensen denken dat ze in het park 
St. Cyr de honden los kunnen laten 
lopen. Wim heeft bij de gemeente 
nagetrokken of dit toegestaan is. 
Nergens in het park staan namelijk 
de bekende groene blauwe of rode 
paaltjes. Mensen menen daardoor dat 
het hele park een hondenuitlaatroute 
is. 

Volgens Giel Kantelberg van de 
gemeente is het hele park St. Cyr op dit 
moment geen hondenuitlaat route. Als 
er geen paaltjes staan betekent dit dat 
honden er aangelijnd mogen lopen, 
maar ook dat alle uitwerpselen moeten 
worden opgeruimd. Op termijn wordt 
bekeken of er speciale voorzieningen 
voor honden moet komen. Volgens 
de gemeente zijn er voldoende 
alternatieven in de Coevering om 
honden uit te laten. 

Ook is het bij de gemeente bekend 
dat hondenbezitters hun hond soms 
los laten lopen. Er is intussen al 
gesproken met de eigenaar van twee 
agressieve herdershonden. Deze 
honden zouden regelmatig los lopen 
en voor overlast zorgen. Er wordt 
door de milieuambtenaren regelmatig 
gecontroleerd. Een loslopende hond 
kost u 75,-. Het niet opruimen van 
uitwerpselen kost u maar liefst 50,-. U 
bent gewaarschuwd!

Vernielingen
Het komt de laatste tijd voor dat 
er vernielingen worden gepleegd. 
Jongeren missen de vroegere 
speelgelegenheden in dit gebied en 
gaan rondhangen. Hierover is contact 
geweest met de wijkagent Ed Loffelt.

Kleine aanpassingen
Met de gemeente wordt voornamelijk 

gesproken over kleine aanpassingen. 
Hoe kunnen de oversteekplaatsen 
“rolatorvriendelijk” worden gemaakt. 
Hoe kan er voor gezorgd worden 
dat een taxi dicht bij de deur kan 
stoppen zonder parkeerproblemen te 
veroorzaken. 

Met wethouder Maasakkers is al 
gesproken over de Wethouder van 
den Eijndenstraat. Als straks de tweede 
fase van St. Cyr gereed is zal er een 
verbinding tussen het Herdersveld 
en de Witte de Withstraat ontstaan. 
Bewoners zijn bang dat al het verkeer, 
dat nu de oude J. Carstenszweg neemt, 
in de toekomst deze nieuwe route 
zal nemen. De oude J. Carstenszweg 
wordt binnenkort opnieuw ingericht en 
daarbij wordt deze straat onderbroken 
door het park St. Cyr. Het doorgaand 
verkeer wordt hierdoor onderbroken 
waardoor automobilisten een andere 
route gaan zoeken.

Ook is opgevallen dat het nieuwe 
fietspad door het park regelmatig wordt 
gebruikt door automobilisten. Dit brede 
fietspad wordt mogelijk als een handige 
sluipweg gezien.

Binnenkort wil men gaan kijken of het 
“politie keurmerk veilig wonen” kan 
worden georganiseerd. Extra verlichting 
en hekwerk is al geregeld.

Goed overleg
Volgens Wim is het overleg met de 
gemeente prima. Er wordt geluisterd 
naar de problemen en waar mogelijk 
gezocht naar een oplossing. En dat is 
waar het om gaat bij Buurtpreventie. 
Samen zorgen dat de buurt nog 
leefbaarder wordt ✩

Rob Biesters

Buurtpreventie Maison St. Cyr Prettige 
kerstdagen en 
een gezond 2007
De redactie van Wijkblad Coevering 
wenst u prettige kerstdagen en een 
gezond 2007. We gaan in 2007 weer 
proberen om u tien interessante en 
leesbare wijkbladen aan te bieden. 
Het wijkblad, dat u nu in uw handen 
heeft, is nummer 70 in de reeks die 
begonnen is in 2000. Een mooie 
reeks.

Natuurlijk willen we onze adverteerders 
en de Dreef bedanken. Dankzij hen 
kunnen we dit Wijkblad uitbrengen. 
En natuurlijk bedanken we onze 
bezorgers die elke maand weer het 
Wijkblad bij u aan huis bezorgen. 
En natuurlijk mag ik niet mijn mede 
redactie-genoten vergeten. Ze hebben 
allemaal meer dan hun best gedaan. 
We hadden de afgelopen maanden 
vaak zoveel kopij, dat we regelmatig 
een superdik Wijkblad moesten 
uitbrengen. Vane Druk bedanken 
we graag voor hun flexibiliteit en 
kwaliteit.

Naast het Wijkblad, dat u elke maand 
ontvangt, hebben we intussen 
ook een interessante website met 
volop informatie. U kunt er de oude 
wijkbladen en de krantenartikelen 
over de Coevering lezen, verschillende 
dossiers en natuurlijk de nodige 
foto’s bekijken. Intussen staat de 
teller op bijna 34.000 foto’s die bijna 
allemaal op onze website te bekijken 
zijn. U kunt alles terugvinden op 
www.wijkbladcoevering.nl

Voor het komende jaar staat de sloop 
van de oude Dreef en de revitalisering 
van het Winkelcentrum volop in onze 
aandacht. Ook zal de tweede fase 
van St. Cyr afgerond gaan worden. 
Het park St. Cyr zal volgend jaar 
waarschijnlijk voltooid zijn. En zo 
lopen de grote renovatieprojecten op 
hun eind. 

Een rondje door de Coevering laat 
zien dat de wijk flink vernieuwd is ten 
opzichte van een aantal jaren terug. 
Je hoort er veel positieve reacties 
over. Waar we in 2008 over moeten 
schrijven is nog onduidelijk. Alle grote 
projecten zijn afgerond. Maar laten 
we eerst maar eens beginnen aan 
2007! ✩

Redactie Wijkblad Coevering

De buurtpreventie Maison St. Cyr is al opgericht in augustus 2004. Maar 
de laatste maanden heeft er een soort herstart plaatsgevonden. Nu de 
woningen van het plan St. Cyr gereed zijn, en de gemeente volop bezig is de 
openbare ruimte opnieuw in te richten, is er van alles te regelen. Vanuit de 
buurtpreventie vindt dan ook regelmatig overleg plaats tussen gemeente en 
Wooninc. Onlangs zijn de bewoners van 15 woningen aan de Wethouder van 
den Eijndenstraat gevraagd om deel te nemen aan de Buurtpreventie. 

Wim Janssen was al eerder actief met het oprichten van de Buurtpreventie 
Herdersveld. Na zijn verhuizing is de buurtpreventie Herdersveld een beetje 
op non-actief gegaan. Maar het lijkt erop dat de buurtpreventie Herdersveld 
aan een comeback bezig is. Intussen heeft Wim in Maison St. Cyr een 
buurtpreventieproject opgericht. En dat komt goed van pas nu de eerste fase 
van St. Cyr gereed is, en de gemeente begonnen is met het inrichten van de 
openbare ruimte. 
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ROB GELSING
W.C. Coevering 25
5665 GA  Geldrop
Tel.: 040 - 285 74 88
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 Uw Kerastase specialist

Den Barbier “Twins”
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Heel Nederland danst

16 november j.l. vond in heel Nederland 
de aktie “Heel Nederland danst” plaats: 
om 16.20 uur exakt werd er door 
ontzettend veel deelnemers vijf minuten 
lang gedanst op de muziek uit de film 
“Fame” en we kunnen u inmiddels 
melden dat wij het wereldrecord 
glansrijk verbroken hebben!
Heel veel instanties deden hieraan 
mee, waaronder ook de peuters en 
hun begeleidsters van kinderdagverblijf 
Korein Kinderplein, gevestigd aan de 
Amundsenstraat in Geldrop.
Samen met een collega van het wijkblad 
was ik hierbij aanwezig en ik kan u 
zeggen dat het geweldig was. Onder 
leiding van negen kleuterleidsters deden 
tweeëntwintig peuters en kleuters 
hun uiterste best om het dansje uit te 
voeren. Hiervoor was drie weken lang 
met de nodige tussenpozen vantevoren 
flink geoefend en het was heerlijk om 
te zien hoe deze kleintjes hun uiterste 
best deden om te laten zien wat ze 
konden. Er waren ook kleuterleidsters 
die vol overgave met een baby op de 
arm meededen. Heerlijk, wij hebben er 
van genoten.! 
Als ik op dit soort momenten merk en zie 
hoe heel Nederland een eenheid is en 
hier alles voor doet, van groot tot klein, 
geeft me dat toch een heel voldaan 
gevoel! Dit soort evenementen zouden 
vaker georganiseerd moeten worden, 
realiseer ik me dan.
En.we hebben het record gehaald!  ✩

Ans van Vlijmen



Ten tijde dat de Jeugdbrandweer 
Geldrop 10 jaar bestond werd Ilco 
Tempelaars uit de Coevering geboren. 
Zijn vader zit al heel lang bij de vrijwillige 
brandweer en is het niet vreemd dat Ilco 
van kleins af aan de brandweer geweldig 
vindt. Inmiddels is hij 12 jaar oud en 
sinds vorig jaar september zelf lid van 
de Jeugdbrandweer Geldrop-Mierlo. 
Elke vrijdagavond gaat hij richting 
brandweerkazerne voor de wekelijkse 
training.

Wekelijkse training
Deze training begint met een 
theoretisch deel, waarbij ze leren uit 
een officieel lesboek ontwikkeld voor 
de jeugdbrandweerkorpsen. De leerstof 
behandelt alle technieken en tactieken 

met betrekking tot brandbestrijding 
zoals soorten blusstoffen, gereedschap 
en materialen die een brandweerman 
nodig heeft. Regelmatig krijgen ze over 
de behandelde stof een toets. Wat je 
nog meer leert is het leggen van knopen 
(pootsteek, mastworp, platte knoop, 
enz.) en elk jaar leren ze middels een 
videoband de nodige EHBO.
Daarna gaan ze praktijkoefeningen doen 
in het blushuis, een oude bouwkeet van 
de gemeente, welke zich bevindt zich 
op het terrein van Houthandel Deelen. 
Vuur wordt hier nagebootst in de vorm 
van vlammenborden, knetterkasten, 
rookmachine; in de keet zitten gaten 
waardoor met blusstof gespoten kan 
worden om alles zo echt mogelijk te 
laten lijken. Onder begeleiding van 

een brandweerman 
moeten ze de 
verschillende aspecten 
van brandbestrijding 
gaan uitvoeren. 
Alvorens ze hieraan 
beginnen worden eerst 
de rollen verdeeld. Zo 
is er een bevelvoerder, 
p o m p b e d i e n d e , 
brandweerman 1 
t/m 4 en uiteraard 
slachtoffers. Het leuke 
is dat ze tijdens deze 
oefeningen echte 
bluskleding dragen 
om het zo realistisch 
mogelijk te maken: 
een blusbroek en -jas, 
laarzen, handschoenen, 
overall en helm. Als 
je Ilco vraagt wat hij 
het allerliefst doet 
tijdens zo’n training, 
is dat absoluut 
pompbediende zijn. 
Dat houdt in dat hij 
moet zorgen dat de 
juiste slangen van 
de brandweerauto 
uitgerold worden, 
het bedienen van de 
installatie en via de 
portofoon contact 
houden met zowel 
de bevelvoerder als 
brandweermannen 
1 t/m 4. Ook legt hij 

soms zogenaamde slangenbruggen aan 
over bijvoorbeeld fietspaden. Als er een 
slang over het fietspad gelegd moet 
worden, komt daarover een bruggetje 
zodat fietsers ongehinderd door kunnen 
fietsen.

Sociale contacten
Net zoals voor veel beroepen geldt, 
is het ontzettend belangrijk voor de 
brandweer dat je als een (h)echt team 
kunt werken. Ook daar wordt de 
nodige aandacht aan besteed; elk jaar 
organiseert de brandweer een sport- en 
speldag, er worden regelmatig uitstapjes 
gemaakt naar bijvoorbeeld Brandweer 
Eindhoven en KLS- opleidingscentrum 
en elk jaar gaan de kinderen een paar 
dagen op kamp. Dit jaar gingen ze op 
de fiets naar Riethoven, waar ze in een 
kampeerboerderij logeerden. Er werden 
leuke spelletjes georganiseerd, er kon 
volop gevoetbald worden en ’s avonds 
hadden ze in de boerderij een gezellig 
haardvuurtje (het was buiten te nat voor 
een echt kampvuur helaas).
Regelmatig worden er zowel landelijk 
als regionaal brandweerwedstrijden 
gehouden, waaraan ons Juniorenkorps 
ook meedoet. Ilco heeft dit jaar niet 
meegedaan aan het landelijke, wel aan 
de regionale wedstrijd. Hierbij moesten ze 
onder andere kunnen werken met zowel 
hogedruk (via slang brandweerauto) als 
lagedruk (ondergrondse brandkraan). 
Tijdens deze wedstrijden blussen ze niet 
alleen maar even een brandje, maar 
moet elk team een pittige hindernisbaan 
afleggen die uit 3 onderdelen bestaat: 
evenwichtsbalk over sloot met 
slangleiding, met kruiwagen over een 
wip lopen en knopen leggen.

Hobby
De brandweer in het algemeen vindt 
Ilco helemaal super, vandaar dat hij van 
alles en nog wat is gaan verzamelen en 
heeft inmiddels al heel wat spulletjes: 
brandweerhelmen, pieper, straalpijpen, 
epauletten, slangen, slangenrek, 
miniatuurauto’s, uniformen (van zijn 
vader) en zelfs een persluchtmasker. En 
ondanks het feit dat hij nog maar 12 jaar 
is weet hij nu al zeker dat hij later een 
beroeps- brandweerman worden wil ✩

Ans van Vlijmen
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jeugd rubriek
Ilco Tempelaars, Jeugdbrandweer 



Lieve kinderen
Wat was het leuk om bij jullie op bezoek 
te mogen komen. Ik moest alleen eerst 
uit de schoorsteen geholpen worden 
door de vrijwillige brandweer. Het 
duurde daarom wat langer voor ik bij 
jullie kon zijn. Ik vond het ontzettend 
gezellig en ben ook blij dat ik mijn 
pietenband al vooruit had gestuurd! 
Dat waren meteen duidelijke klanken 
die ik mocht horen. Er was duidelijk 
geoefend met zingen. Prima gedaan 
allemaal !!
Er is mij gevraagd om volgend 
jaar terug te komen en ik kan jullie 
verzekeren dat ik er dan zeker weer 
zal zijn. Bij zulke vrolijke en gezellige 
kinderen ga ik heel graag op bezoek
Als jullie dit lezen zit ik allang weer in 
Spanje en denk er toch nog even aan 
welk een leuke middag ik met jullie 
mocht hebben. Enne….. gewoon 
doorgaan met braaf zijn. Ook al ben ik 
er nu niet.
Er was die middag ook een fotograaf 
aanwezig. Als jullie nu leuke foto’s zien 
op de site, je weet wel: 
www.wijkbladcoevering.nl, vraag dan 
even aan die meneer of hij mij ook 
een paar leuke plaatjes wil sturen. Mijn 
postadres is bekend bij de redactie hier. 
Tot volgend jaar lieve kinderen en blijf 
je best doen! ✩

Groetjes van Sint en Piet
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jeugd rubriek
Dennis’

Moppentrommel

Twee ijsberen zitten op de Noordpool. 
De een is jarig en krijgt van de ander 
een cadeautje. Voorzichtig maakt de 
jarige het pakje open. Plotseling springt 
er een kikker uit. De ijsbeer schrikt zich 
rot. Zegt de andere ijsbeer: Nou zeg, 
jij bent wel erg geschrokken. Je ziet 
helemaal wit!

Het is de eerste dag dat Mark als 
stratenmaker werkt. Als het schafttijd 
is, ziet hij dat zijn collega Peter een 
thermoskan bij zich heeft. 
Mark heeft zo’n ding nog nooit gezien 
en hij vraagt wat het is. Peter legt uit: In 
een thermoskan blijven warme dingen 
warm en koude ding koud. Mark vindt 
het geweldig en koopt er meteen ook 
één. De volgende dag laat Mark trots 
zijn nieuwe thermoskan zien. 
En wat heb je er nu in zitten? Vraagt 
Peter. Koffie en ijs, zegt Mark.

Opvolger voor de moppentrommel 
gezocht! Heb je humor, en ben je een 
beetje luchtig, bel dan (040) 2867206 .

Merijn van Wanroij, 
17 jaar, geeft iedere 
maand zijn mening 
over een (actueel) 
onderwerp.

Politieke partijen

Zoals iedereen wel weet zijn de 
verkiezingen al weer een tijdje achter 
de rug. Zelf ben ik 17 dus ik mocht nog 
niet stemmen. 
In mijn klas zaten wel enkele mensen 
die mochten stemmen. Vandaar dat 
het onderwerp ook bijna dagelijks aan 
de orde was. Natuurlijk weet ik wel het 
verschil tussen links en rechts, en waar 
ik het meer mee eens ben. Maar toch 
heeft elke partij weer punten waar ik 
het niet mee eens was. De SP kwam 
nog het meest in de richting van mijn 
ideeën. 
Gezien de grote verhoging van het 
aantal zetels van de SP dachten meer 
mensen hetzelfde als mij. De rechtse 
partijen spraken mij minder aan. 
Hoewel er wel erg veel mensen op de 
nieuwe partij van Geert Wilders stemde. 
Het probleem vind ik eigenlijk dat veel 
partijen van alles zeggen, en het dan 
toch niet waar kunnen maken. Als er 
weer verkiezingen komen en ik ben 18 
ga ik denk ik wel stemmen en me er 
even goed in verdiepen ✩

Mini –disco
Ook in het nieuwe jaar gaan we 
gewoon door met de mini-disco, die 
door steeds meer kinderen met plezier 
wordt bezocht. 
We hebben DJ Bart, DJ Gijs en DJ 
Stefan weer verzocht de leukste 
plaatjes voor jullie te komen draaien, 
en met de portie goede zin die jullie 
meebrengen, wordt het zeker weer 
een gezellige avond.

Breng als je komt wel je pasje mee. 
Heb je nog geen pasje, breng dan 
naast die ene euro die je moet betalen 
voor de entree, nog een extra euro 
en een pasfoto mee, dan zorgen wij 
ervoor dat je een pasje krijgt.

Kom de beentjes weer van de vloer 
dansen op vrijdag 12 januari. 

Zoals gewoonlijk beginnen we om 
19.00 uur en stoppen we om 21.00 
uur. 

Je kan tegen je papa en mama zeggen 
dat er prima toezicht is, dat je niet 
naar buiten mag in die tijd en dat 
ze zich dus geen zorgen hoeven te 
maken. 
Er wordt prima voor je gezorgd ✩

Met groetjes, de vrijwilligers van 
de mini-disco 

Een huis vol bekers
In het Wijkblad van oktober 2006 
heeft u het verhaal kunnen lezen over 
de judo broers Bart en Willem Essers. 
Dat was net voor de Zuid Hollandse 
kampioenschappen waaraan Bart 
ging meedoen. Natuurlijk waren wij 
benieuwd hoe het Bart was vergaan.

Met een mooie tweede plaats 
heeft Bart weer een beker aan de 
verzameling toegevoegd. De eerste drie 
poulewedstrijden wist hij te winnen 
door een houdgreep. In de finale 
was zijn tegenstander te sterk. Nadat 
hij eerst nog uit een houdgreep had 
weten te draaien, was hij bij de tweede 
kansloos. Maar met een tweede plaats 
kun je ook tevreden zijn. Zijn ouders zijn 
in ieder geval beretrots op hem ✩

http://www.wijkbladcoevering.nl
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De edelman en de zigeunerin
Ik ben onze stamboom gaan uitzoeken 
doordat er verhalen in de familie de 
ronde deden. Een nicht van mijn 
moeder is jaren geleden al eens op 
zoek gegaan naar onze afstamming, 
maar is hiermee wegens tijdgebrek 
opgehouden. Zij heeft hiervan jammer 
genoeg ook geen gegevens bewaard, 
maar ze wist zich nog te herinneren 
dat wij oorspronkelijk uit het zuiden 
van Frankrijk komen. Dit zou ons 
zuidelijke uiterlijk kunnen verklaren. 
Volgens haar stammen wij van zowel 
een adellijke familie als van zigeuners 
af. Er is uitgezocht dat in de 18e eeuw 
in Frankrijk een man van adel met een 
zigeunerin trouwde. Dit werd door 
zijn ouders niet in dank afgenomen en 
zij onterfden hem vervolgens. 
Ik raakte door die verhalen ontzettend 
nieuwsgierig en besloot op zoek te 
gaan. Ik had het idee dit wel ´even´ 
te doen. Maar zo werkt het zéker 
niet. Daar kwam ik al snel achter. 
Er komt namelijk heel wat speur- en 
puzzelwerk bij kijken. 

Regionaal Historisch Centrum 
Eindhoven
De eerste stap, die ik ondernam, 
was het volgen van een cursus bij 
het Regionaal Historisch Centrum 
Eindhoven (R.H.C.E.). 
Tijdens deze cursus word je in vijf 
lessen wegwijs gemaakt in alle 
archieven, kerkboeken, notariële akten 
en schepenakten. En je leert om je 
stamboom in logische stappen op te 
bouwen. 

Vervolgens heb ik diverse sites op 
het internet bekeken, omdat veel 
gegevens m.b.t. genealogie door de 
gemeentes zijn gedigitaliseerd. Alle 
informatie, waarvan ik zeker was dat 
het om de juiste familietak ging, heb 
ik verzameld. 
Ook ben ik naar de enige nog  levende 
broer van mijn opa gegaan en via zijn 
herinneringen en bidprentjes, die hij 
in zijn bezit heeft, 

kreeg ik al snel meer informatie. 
Het klinkt waarschijnlijk luguber 
(ikzelf vond het wel een vreemd 
idee), maar ik heb ook alle kerkhoven 
in Eindhoven bezocht op zoek naar 
overleden personen met dezelfde 
achternaam. Ik heb hier toch nog veel 
kunnen achterhalen. 

Daarna richting het RHCE gegaan 
om daar in de archieven te duiken. 
Voor mij was het simpel genoeg. 
Ik hoefde hier alleen maar heen, 
omdat de betreffende familie rasechte 
Brabanders zijn, die alleen in deze 
provincie hebben gewoond, althans 
tot nu toe! 
Ik kon gegevens terugvinden tot 
het jaar 1756, waarbij ik in het dorp 
Woensel uitkwam. Woensel is pas in 
1920 bij Eindhoven getrokken. Daarna 
kwam ik op een dood spoor. 
Gelukkig kon een fervent bezoeker van 
het RHCE me vertellen dat rond dat 
jaartal een brand gewoed heeft in het 
gemeentehuis van Woensel waardoor 
een groot gedeelte van het archief 
verloren gegaan is. Dit was voor mij 
flinke tegenvaller en ik had het idee 
dat mijn zoektocht hier ophield. 

Kerkelijke archieven
Gelukkig was er nog een lichtpuntje: 
in de kerkelijke archieven is ook veel 
terug te vinden. Vol goede moed 
zocht ik daar informatie, maar stuitte 
op het volgende probleem. Van de 
kerken welke inmiddels zijn gesloopt, 
zijn de archieven óf naar het bisdom 
in Den Bosch óf naar de destijds 
dichtstbijzijnde parochie gestuurd. 

Het kon ook voorkomen dat het register 
eenvoudigweg werd vernietigd, 
omdat de kerk het niet belangrijk 
vond deze gegevens te bewaren. Ik 
sta momenteel voor de gigantische 
klus om hier achteraan te gaan, maar 
aangezien ik het op dit moment heel 
druk heb blijft dit even liggen. 
Wel krijgen alle neven en nichten van 
mijn moeder een brief waarin ik hen

 
vraag me zoveel mogelijk gegevens 
door te geven betreffende 
hun kinderen/kleinkinderen en 
misschien dat zij nog over interessante 
informatie beschikken.

Eén ding is zeker: opgeven doe ik niet, 
want het is een heerlijke hobby!

Software
Ik werk met de gratis software van 
Aldfaer. Dit is een gebruiksvriendelijk en 
uitgebreid Nederlandstalig programma 
(Windows) voor het vastleggen van 
alle stamboomgegevens. Deze kan 
worden gedownloadet via de website 
www.aldfaer.nl. 
Onder het kopje ´help´ staat een 
uitgebreide handleiding. In het boek 
´Uw stamboom op de computer´ van 
Ronald Balhan en Rob van Drie wordt 
duidelijke uitleg over dit programma 
gegeven. 
Een voordeel van Aldfaer is het zgn. 
Gedcom-formaat. Hierdoor kunnen 
gegevens tussen de verschillende 
genealogieprogramma’s worden 
uitgewisseld.

Internet
Sluit u aan op het Geneanet-netwerk; 
zij houden u automatisch via email op 
de hoogte als er nieuwe informatie 
over uw familienaam binnenkomt. 

Let wel: op deze site kan iedereen 
zich aanmelden en registreren, die 
zijn/haar stamboom uitwerkt. Het is 
altijd verstandig deze informatie te 
controleren. 
Overigens komen er op deze site 
regelmatig meldingen uit Frankrijk 
binnen over de ´van de Gevel´ clan. 
Het is dus aannemelijk dat de familie 
toch uit die contreien komt. En je weet 
nooit: mocht deze naam u iets zeggen 
dan hoor ik het uiteraard graag!

Tot slot nog enkele interessante, 
betrouwbare sites die een bezoekje 
waard zijn: 
www.nationaalarchief.nl, 
www.geneaknowhow, 
top.archiefplein.nl, 
www.genlias.nl (gezamenlijke 
regionale en rijksarchieven), 
www.rhc-eindhoven.nl, www.bhic.nl  
en www.familysearch.org (databank 
van de Mormonen) ✩

Ans van Vlijmen

Stamboomonderzoek
U heeft de afgelopen tijd ongetwijfeld gelezen en/of gehoord over de 
stamboomzwendelaar Willem Lambertus alias W.L.J.J. Pince van der Aa van 
de Stichting Genealogie Nederland. Hij heeft in Duitsland, België en Engeland 
al heel veel mensen opgelicht en is nu wederom in Nederland actief.
Hij biedt een familiegeschiedenis aan voor € 50,00 en levert er het familiewapen 
ook bij voor nog eens € 23,00. Helaas hoort u na betaling nooit meer iets of u 
krijgt een onzinnig familieverhaal inclusief nepwapen toegestuurd.
Als u echt geïnteresseerd bent in uw familiegeschiedenis is het raadzaam deze 
te laten uitzoeken door de Nederlandse Genealogische Vereniging (N.G.V.). 
Nog veel leuker – en ook veel goedkoper overigens - is het om hier, net als ik, 
zelf aan te beginnen.

http://www.aldfaer.nl
http://www.nationaalarchief.nl
http://www.geneaknowhow.net
http://www.genlias.nl
http://www.rhc-eindhoven.nl
http://www.bhic.nl
http://www.familysearch.org
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Hoog Geldrop 71 • 5663 BC Geldrop
Telefoon 040-280 11 77 • Fax 040-280 11 78

Administratief - Fiscaal & 
Bedrijfseconomisch Advies

een persoonlijke benadering 
tegen concurrerende tarieven…

Bel vrijblijvend 040-280 11 77

GOED en DESKUNDIG
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Harrie en Letteke 
Brommert
Zoals de meesten van ons weten is 
Harry Brommert in Winkelcentrum 
Coevering de oudste kapper. Harry is 
hier 34 jaar geleden alleen begonnen 
met zijn kapsalon. In het pand waar 
heden ten dage `t Kaaspunt zit. Al 
snel groeide zijn kapsalon en werd dat 
pand te klein. Toen het pand vrij kwam 
waar Harry en Letteke nu zitten, was de 
keuze snel gemaakt en ging daar met 
extra personeel een grotere kapsalon 
beginnen.

Ook dochter Letteke was geïnteresseerd 
in het vak en na wat jaren werkervaring 
in andere kapsalons kwam ze bij haar 
vader werken. Na een paar jaar zagen 
Harry en Letteke dat er nog meer in 
zat en werd de kapsalon helemaal 
vernieuwd. Een hele nieuwe inrichting 
en meer ruimte om het damesvak uit 
te breiden. En nu met een team van 6 
kappers(sters) is de kapsalon helemaal 
up te date.

Harry zelf werkt nog 3 dagen en Letteke 
en collega´s zijn er alle dagen om u 
van dienst te zijn. Harry en Letteke 
zijn erkende leermeesters in het heren/ 
en damesvak, dus leiden ze zelf hun 
personeel op.
Met het merk Keune waar ze nu al een 
aantal jaren mee werken en tevens 
veel cursussen bij volgen, zijn ze zeer 
tevreden. Vooral met de nieuwe So 
Pure lijn, waar maar een beperkt aantal 
kappers mee mogen werken. Deze 
producten bestaan uit plantaardige 
grondstoffen. Ook hebben zij kleuringen 
die helemaal amoniac-vrij zijn.

En zoals vanouds werken zij altijd 
zonder afspraak.
* voor iedere klant staat de koffie of      
   thee klaar
* voor de kinderen een grabbelton
* op woensdag en donderdag 
   65+ 10%  korting
* kom gerust binnen voor advies

Waar kunt u ze vinden:
Haarmode Harry en Letteke Brommert
Winkelcentrum Coevering 
5665 GA Geldrop 
Tel. 040 - 2857754

Openingstijden:
     
* di t/m do 08.30-17.30 uur
* vrijdag 08.30-19.00 uur
* zaterdag 08.15-16.00 uur



10

Kerstverhaal 2006
Met je blote bastje in de zon met Kerst
.In het millennium jaar 1999-2000, 
waarin mijn vader tachtig jaar was 
geworden, verraste hij ons, al zijn 
kinderen, kleinkinderen met aanhang, 
op een veertiendaagse vakantie naar 
de Canarische eilanden. De ultieme 
gelegenheid om daar het nieuwe 
millennium in te wijden en Kerst te vieren 
Wij verbleven in hotel- Sol Elite Tenerife 
**** waar ons pa zowat kind aan huis 
was. Ieder jaar na de feestdagen vertrok 
hij voor een week of acht daar naar toe. 
Waar hij, zoals hij iedereen lachend 
vertelde vitamientjes op deed voor 
de rest van het jaar. Hij was altijd een 
actief deelnemer aan alles wat er in het 
hotel gebeurde, hij was ook erg fit voor 
zijn leeftijd. Mijn Pa en Ma bezochten 
het eiland op verschillende plaatsen 
al voor meer dan twintig jaar. Helaas 
overleed mijn moeder op 2 juni 1983 
op 68- jarige leeftijd na een ziekbed 
van ruim 1 jaar aan darmkanker (veel 
te jong). Heel erg pijnlijk om de spil 
van de familie, die ze onmiskenbaar 
was, te moeten missen. Zeker voor onze 

twee dochters, die vanaf hun geboorte 
daar dagelijks over te vloer kwamen, 
een groot verdriet om zo’n lieve Oma 
te verliezen. We probeerden om met 
elkaar de traditie in ere te houden, om 
met de Kerst gezamenlijk de Kerstnacht 
voorafgegaan door de mis om twaalf 
uur in het ouderlijk huis te vieren. En op 
tweede Kerstdag zoals gebruikelijk het 
diner in De Acht Zaligheden in Eersel 
te nuttigen. Dat ging het allereerste jaar 
al compleet de mist in, doordat een van 
mijn zussen en haar man het zo nodig 
vonden om onenigheid met elkaar aan 
de Kerst dis te beslechten. Dat was nog 
nooit eerder met Kerst voorgevallen. 
We hoopten tegen beter weten in dat 
Pa dat niet in de gaten zou hebben. Als 
iemand een bloedhekel aan ruzie had, 
dan was hij het. Toen hij abrupt van 
de tafel opstond en beschuldigend tot 
de ruziemakers sprak –jullie moesten 
je schamen! -en vervolgens naar 
buiten stormde was de hele sfeer naar 
de knoppen. En de Kerstgedachte, 
vrede op aarde werd door dit voorval 

jammerlijk teniet gedaan. We beseften 
maar al te goed, zonder Ma zou het 
toch nooit meer hetzelfde zijn.

Het lukte niet om het hele gezelschap 
(23 personen) tegelijkertijd op de 
eilanden te laten arriveren, 5 personen 
kwamen 4 dagen later. Thuis hadden 
we al wat dingetjes georganiseerd, 
zoals kerstmutsen aanschaffen en lotjes 
trekken. 
Want de afspraak was voor iedereen 
een passend gedicht bij het kadootje. Er 
werd wat afgelachen bij het voorlezen 
van de gedichten dat plaats vond in 
de loge van het hotel. Het sfeertje 
was fantastisch, niet alleen tijdens 
het uitpakken van alle cadeaus en de 
gezelligheid aan het kerstdiner maar 
gedurende die hele vakantie. Je kon je 
geen hechtere familie voorstellen, voor 
Pa was het een droom die werkelijkheid 
werd. Het was werkelijk uniek. De 
complimentjes van alle kanten over zijn 
gezin, waren niet van de lucht.
Echter een tragisch voorval wat 

Wij wensen iedereen gezellige 
kerstdagen en een gezond,
geknipt en kleurrijk 2007 

Zondag 24 december 2006 staan wij voor u klaar 
Maak snel een afspraak 

IenZ Hair DeZign 
Iene � Chantal � Gaby - Desiree 

Winkelcentrum Coevering 28 
5665 GA  Geldrop 

0 4 0   -  2 8 0 0 4 7 4 

Openingstijden:
Maandag    13.00 uur � 17.00 uur 
Dinsdag t/m donderdag 08.30 uur � 17.30 uur 
Vrijdag    08.30 uur � 19.00 uur 
Zaterdag    08.00 uur � 16.00 uur 
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GEG-ministries
Gods Koninkrijk

Evangelische Gemeenschap

Jan van Amstelstraat 1
5666 AG  Geldrop

Diensten: Zo. 11.30 uur. Meertalige dienst

Inl. R. Gerard en I. Gerard
Euterpestraat 7

5631 HM  Eindhoven
Tel: 040-2375222

e-mail: globalgenerationmin@myway.org
Url: www.globalgenerationministries.org

Ik heb dit stukje geschreven naar 
aanleiding van post die ik gehad heb 
uit de wijk.
Deze persoon was behulpzaam door 
mij de verklaring te geven voor ‘Land 
van Elphame’: hij had het voor me 
opgezocht op internet... Land van 
Elphame is het land van de Elven.
Lang geleden waren Elven niet zo klein 
als wij geleerd hebben. Zij waren net 
zo groot als mensen. Er wordt zelfs 
beweerd dat de Kelten de nakomelingen 
zijn van deze Elven. Door de eeuwen 
heen zijn ze veranderd in de verhalen 
van de mensen.

Wat zijn natuurwezens?
Het zijn levensvormen die op een 
hoger niveau bestaan. Daar bedoel ik 
mee dat zij zich desgewenst kunnen 
laten zien of horen. Verder zijn ze of 
“razend snel”, dat je denkt dat je iets 
zag, of “doorzichtig” zodat je niets 
ziet. Het hogere niveau maakt dat 
die wezens dan onzichtbaar zijn voor 
ons. Ter verduidelijking: wij leven in de 
derde dimensie en de natuurwezens in 
de vierde.

Welke natuurwezens leven dan in 
de vierde dimensie?
Dat zijn elven, gnomen, kabouters, 
trollen en vele andere die wij niet 
kennen. Goede en kwade. De eerste 
drie zijn degenen die het meest met 
mensen te maken hebben en ook met 
mensen te maken willen hebben.

Natuurwezens komen toch alleen 
voor in sprookjes?
Dan vraag ik aan u; wat zijn sprookjes? 
Hoe zijn sprookjes ontstaan? Wat is 
het doel eigenlijk van sprookjes? Zijn 
sprookjes wel voor kinderen bedoeld? 
Gezien het geweld wat er soms in 
voorkomt? En dan heb ik het niet over 
de verhaaltjes van de gebroeders Grimm. 
Sprookjes zijn oude ‘leerverhalen’ voor 
volwassenen. Lang voordat men kon 
schrijven.

Waar wil ik heen?
Heel simpel: er zijn mensen, volwassenen 
en kinderen die ze zien en er soms ook 
contact mee hebben. Door iedereen die 
er geen ervaring mee heeft, worden deze 
mensen voor gek verklaard. Gevolg is dat 
zij hun mond hierover houden en zich in 
ogen van een ander ‘vreemd’ gedragen. 
Van kinderen wordt dan gezegd dat ze 
een onzichtbaar, ingebeeld vriendje of 
vriendinnetje hebben.
Ik hoef natuurlijk niet te zeggen dat ik er 

Natuurwezensplaatsvond een paar dagen voor de 
vakantie overschaduwde de eerste 
dagen. Een van de kleinkinderen had 
een einde aan haar relatie van ongeveer 
4 jaar gemaakt. Slechts een paar dagen 
voordat we zouden vertrekken. Ondanks 
de enorme liefde die zij beiden voor 
elkaar voelden, konden ze niet zonder 
veelvuldige ruzies met elkaar omgaan. 

Dat werd hoofdzakelijk veroorzaakt door 
zijn ziekelijke jaloezie. Verder was het 
een ontzettende aardige vent. Het was 
al diverse keren aan- en uitgeweest. Zo’n 
passionele relatie vreet aan je en kan 
je kapot maken. Dat besefte zij maar 
al te goed. Het was heel moedig van 
haar om die stap te nemen ondanks 
dat hij de liefde van haar leven was. 
En zoals we allemaal dachten zou deze 
vakantie een goede afleiding voor haar 
zijn. Het pakte echter totaal anders uit, 
nog nooit hadden we haar zo intens 
verdrietig gezien. Ongelofelijk voor de 
levenslustige griet die ze altijd was. 
Haar ouders hadden een kamer en 
suite kunnen regelen om een beetje de 
vinger aan de pols te houden en haar 
te steunen als ze daar behoefte aan 
had. Voor de rest van de familie sloot 
ze zich helemaal af. Op de derde dag 
had ze een reisbureau gebeld voor een 
retourticket. Het idee dat ze alleen naar 
huis wilde gaan was afschuwelijk voor 
haar ouders. Toen vond mijn vader het 
welletjes- en hoog tijd haar daarop aan 
te spreken. Hij werkte op haar gemoed 
door te zeggen dat het voor hem zo’n 
geweldige teleurstelling zou zijn als zijn 
oudste kleinkind er niet bij zou zijn. En 
ook voor haar zus die de volgende dag 

zou arriveren, zou dat echt verschrikkelijk 
zijn. Kortom voor iedereen zou dat de 
sfeer zo negatief beïnvloeden. Dat kon 
ze gewoon niet maken. Ook vroeg 
mijn vader of ze hem een plezier wilde 
doen om die avond aan het diner te 
verschijnen? Al at ze die avond met 
lange tanden, het was een stap in de 
goede richting. En met de dag knapte 
ze beetje bij beetje op, en nam ze weer 
deel aan het leven. En God zij dank in 
de tweede week was ze blij dat ze niet 
alleen naar huis was gegaan. Kon ze 
weer een beetje genieten van al het fijne 
om haar heen. 
Een kerk te vinden om kerstnacht te 
vieren viel niet mee, maar uiteindelijk 
liepen we toch tegen een heel mooi 
kappelletje aan. Want zonder de 
nachtmis is het geen Kerst. Dit was ook 
voor Pa de eerste keer dat hij met Kerst 
in Spanje verbleef. Wat een verschil, in 
plaats van door te sneeuw te waden en 
de kou te trotseren: daar stonden we dan 
in onze zomerkledij. Het was een aardige 
mis met slechts twee muziekanten. De 
vrouw, een echte Spaanse, bespeelde 
de cello en de man een contrabas. Ze 
zongen bekende kerstliederen in het 
Engels zodat iedereen mee kon zingen. 
Toch toen ze samen met hun prachtige 
stemmen Stille nacht heilige nacht in 
het Spaans zongen bracht ons dat pas 
echt in de kerstsfeer. Wij waren de enige 
Nederlanders in het kerkje, maar na 
afloop van de mis werden we hartelijk 
de hand geschud, door sommigen zelfs 
omarmd met de woorden Feliz Navidad.

Dat gaf een enorm warm gevoel van 
saamhorigheid. Toen we terugkwamen 
in het hotel waren er verse broodjes en 
hapjes voor de hongerige kerkgangers. 
Voor ons allemaal zou dit kerstfeest 
vooral na het overlijden van Pa, heel 
special in onze herinnering blijven. 

Mijn vader stierf vrij onverwachts op 
84-jarige leeftijd 8 december 2003, 
precies op de manier die hij verkoos. En 
in de periode na zijn dood zijn er toch 
wel vervelende dingen in de familie 
voorgevallen, die hij verafschuwd zou 
hebben. 
Dat smerige manipulatie van een 
buitenstaander je laat zien, dat er niet 
zoveel voor nodig is om dat prachtige 
gezin, door gebrek aan vertrouwen in 
elkaar, te doen wankelen.
Dat besef doet je inzien dat het een 
onmogelijk taak is om ooit vrede in de 
wereld te bewerkstelligen. Ook al hopen 
we dat ieder jaar met Kerst te bereiken 
✩

Marijke Kieft

 



ook ervaring mee heb. 
Elke maand zal ik een groep behandelen 
in de wijkkrant.

Elven
Zij komen nooit in huis voor. Elven leven 
in en voor de natuur, dus buiten. U kunt 
elven zien als de tuiniers van Moedertje 
Natuur. Zij kunnen dus uw tuin zwaar 
beïnvloeden. Als u een mooie plant ergens 
in uw tuin neerzet waar u het mooi vindt 
uitkomen en de elven zijn het hier niet 
mee eens...Zij kijken namelijk ook naar 
de wensen van de plant. Een tuin met 
een minimum aan bloemen zal weinig 
of geen elven herbergen. Elven ‘leven’ 
van de nectar van de bloemen. Hoe meer 
bloemen, hoe meer elven en hoe meer 
plezier dat u beleeft aan uw tuin. Zij zullen 
gek zijn om hun voedsel te saboteren. Dat 
zou u ook niet doen. Dan zou het ook wel 
eens kunnen gebeuren dat u in tuin soms 
dingen hoort die er niet zijn. Een vaag 
gepingel, gelach of zelfs misschien wel 
een schimmetje wat voorbijschiet. Hoe 
natuurlijker een tuin eruit ziet, hoe meer 
elven er zullen ‘werken’. Deugnieterij 
gebeurt als u ze tegenwerkt. Planten te 
vroeg snoeien, een plant niet toestaan 
om te bloeien, enzovoorts. Het kan zo 
erg worden dat alle planten ‘spontaan’ 
letterlijk kapot gaan. U kunt dan de 
oorzaak niet achterhalen. U deed het 
toch zo goed? 
Een ander verhaal is over planten 
en bloemen, die u van iemand heeft 
gekregen, die u niet zo graag mag, en 
kapot gaan. Of een plant die in een pot 
staat van diezelfde persoon en die ook 
kapot gaat.
In feite zat Tolkien er niet zo ver vanaf 
met zijn ‘In de ban van de ring’. Voor 
de Engelsen is dit verhaal geen onzin. 
De natuurwezens bestaan! Kunt u 
onverklaarbare gebeurtenissen écht 
verklaren? Er is meer tussen hemel en 
aarde dan wij kunnen zien, we ervaren 
het soms wel ✩

Irma
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Winkelcentrum de Coevering 10
040-2854088

WIJ WENSEN IEDEREEN EN VOORAL ONZE 
KLANTEN FIJNE EN GEZELLIGE KERSTDAGEN EN 
VOOR 2007 VEEL VOORSPOED, LIEFDE EN GELUK!

NAMENS HET HELE TEAM VAN UW 
GEMAKWINKEL
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��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

������������������������������������������������������

�������������������������������������

����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

���������������������������

��������������������������� � ��������������������������������������������������������������

�

����������
���������������
��������������������
�����������������������

����������������������������

������������
����������������������������������
�������������������������������������

�������������
�����������������������������
��������������������
����������������������



13

Overlast van jongeren, graffiti, vernielin-
gen. Wat doet politie, gemeente en jon-
gerenwerk hieraan. Vragen die al enige 
tijd op de agenda stonden van het Wijk-
overleg Coevering 2000 om beantwoord 
te worden. Daarom werd Buurtbrigadier 
Ed Loffeld en jongerenwerker Brenda 
Dreesen van het BWI (Brede Welzijns In-
stelling) uitgenodigd.

Ook in de wijk Coevering bestaan hang-
groepen, worden er vernielingen aange-
richt en wordt de wijk regelmatig beklad 
met graffiti. Niet anders dan in andere 
wijken van Geldrop. Daarom is het BWI 
ook blij met de nieuwe Lounge. In het 
wijkblad van oktober heeft u al een artikel 
over de Lounge kunnen lezen. Toch is het 
misschien belangrijk om de hoofdpunten 
van de Lounge nog eens te herhalen. 

De Lounge is een inloopmogelijkheid voor 
jongeren van 12-23 jaar die in Geldrop 
wonen. Het is laagdrempelig, iedereen is 
welkom en bedoeld om contacten te leg-
gen tussen jongeren onderling maar ook 
naar de jongerenwerkers. Anders dan b.v. 
de Joek heeft de Lounge geen recreatief 
karakter. Er worden geen discoavonden 
gehouden. Sterker nog, de Lounge is in 
het weekend niet geopend. 

Door de contacten tussen de jongeren-
werkers en de jongeren weet de Lounge 
waar de problemen zitten. Daar wordt 
op ingespeeld door b.v. een project op 

te starten, voorlichting te geven of de 
jongeren door te verwijzen naar het buro 
jeugdzorg. De Lounge is intussen een 
groot succes. Regelmatig zitten er ruim 80 
jongeren bij elkaar. Volgens Ed Loffeld is 
hierdoor het aantal hanggroepen van 47 
naar 20 teruggegaan.

Naast actief in de Lounge gaan de jonge-
renwerkers ook de straat op om de hang-
groepen te bezoeken. Waar veel overlast 
is wordt geprobeerd om samen met de 
buurtbewoners regels op te stellen. De 
buurtbewoners zijn vaak bang van de 
groepen, terwijl dit helemaal niet nodig is. 
Na een aantal bijeenkomsten tussen jon-
geren en buurt ontstaat er meer begrip en 
neemt de overlast af. Dit soort processen 
kunnen best wel even duren. Vaak lijkt 
het allemaal erg langzaam te gaan voor 
de buurtbewoners. 

Ook de politie bezoekt de hanggroepen 
regelmatig. Om te kijken wie er allemaal 
bij elkaar staan, zodat de samenstelling 
van een groep duidelijk wordt. Bij overlast 
worden de namen genoteerd. Waar mo-
gelijk, wordt zoveel mogelijk gecorrigeerd 
en als het echt nodig is: geverbaliseerd. 

Op dit moment zijn er twee hanggroe-
pen in de Coevering. Deze groepen zijn 
van wisselende samenstelling en hebben 
meerdere hangplekken. Het evenemen-
tenplein bij het Winkelcentrum is lange 
tijd een favoriete hangplek geweest. De 

laatste tijd wordt hier minder gehangen. 
Ook het bekladden van de wijk met graf-
fiti lijkt de laatste tijd wat te verminderen.

Vaak hoor je dat mensen bang zijn voor 
hanggroepen. Men loopt er het liefst met 
een grote boog omheen. Maar volgens 
Ed Loffeld is er eigenlijk geen reden 
om bang te zijn voor hanggroepen. De 
groepen komen intimiderend over maar 
zijn dat niet. Als je gewoon normaal doet 
tegen een groep dan ontstaan er geen 
problemen.

Het Jongerenwerk zou nog graag sport-
toernooien in de wijken organiseren. 
Daarvoor is helaas te weinig mankracht 
beschikbaar. Misschien kan in samenwer-
king met de wijkverenigingen in Geldrop 
dit soort evenementen georganiseerd 
worden.

Als laatste gaf Ed Loffeld aan dat belang-
rijk is bij overlast of vernielingen een dui-
delijk signalement van de dader(s) door 
te geven. Belt u direct met 0900-844. U 
komt dan bij de algemene meldkamer in 
Driebergen. Vraag vervolgens naar de 
Meldkamer Zuid-Oost. Vandaar kunt u 
vragen naar de meldkamer van de poli-
tie van Geldrop. Is deze laatste gesloten, 
dan zal de meldkamer Zuid-Oost u verder 
helpen ✩

Rob Biesters

Het jongerenwerk

Leo vertelde dat hij zijn hele leven 
al heeft gefotografeerd. Zijn vader 
had een boxje. Daarna kwam er een 
modernere Geva Box en vervolgens 
de spiegelreflex. Geen vreemd verhaal. 
De meeste mensen verslijten in 
hun leven de nodige camera’s maar 
vergeten om de camera’s te bewaren.

Platen camera
Leo kocht in 1979 een grote platenca-
mera. De camera uit 1890 werkte met 
grote glasplaten met lichtgevoelige 
chemicaliën. Scherpstellen doe je op een 
matglas met een doek over je hoofd 

door de camera langer of korter te ma-
ken. Die camera’s zijn dan ook voorzien 
van een balg, zeg maar een harmonica. 

Als alles klaar is wordt het matglas weg 
geklapt. Vervolgens wordt de glasplaat 
met fotografisch materiaal op zijn plaats 
gezet en de dop van de lens gehaald. 
De “sluitertijd” is de duur dat de dop van 
de lens is. De fotograaf moet het nodige 
experimenteren voordat hij precies weet 
hoe lang de dop eraf moet. Belichtingstij-
den van een half uur waren vroeger heel 
normaal. Menigeen riep dan “ik

Een bezige bij
Ik liep in de bibliotheek van Geldrop tegen een aantal vitrines gevuld met 
oude fototoestellen. Leuk, want compact werd de hele geschiedenis van de 
fotocamera netjes weergegeven. Van die hele oude waarbij je nog een doek 
over je hoofd moest doen tot de eerste digitale camera. Net toen ik weer 
wilde doorlopen zag ik het bordje met de naam van verzamelaar. Leo Le Large 
is natuurlijk geen onbekende voor het Wijkblad. Maar dat hij ook fotocamera’s 
verzamelde wisten we nog niet. Maar een afspraak is snel gemaakt.
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De DGG stelt uw mening op prijs!  
Meldt u daarom aan voor het burgerpanel  

via dgg@lokalepartij.nl  
of het secretariaat van de DGG 

J. Evertsenstraat 29  5666 GL Geldrop

www.dgg.lokalepartij.nl

DEMOCRATISCHE GROEPERING GELDROP

De lokale partij voor concrete actie  

plak niet op de foto” omdat een derge-
lijke tijd stilstaan niet voor iedereen was 
weggelegd.
Na deze camera kwamen er wat camera’s 
binnen van familieleden, vrienden en 
bekenden, en begon de verzameling 
te groeien. De verzameling van Leo is 
grotendeels opgebouwd uit camera’s 
die hij gekregen heeft. En de verzame-
ling is compleet. U hoeft niet uw zolder 
af te zoeken naar een oude camera. De 
verzameling van Leo past precies in de 
bibliotheek en ook in huis.

Waar komt die hobby vandaan? 
Natuurlijk wilde ik weten waar deze 
fotohobby vandaan kwam. Leo heeft 
vroeger lesgegeven op de Pabo. Op een 
bepaald moment was er een dip in het 
aantal studenten. Het ministerie van on-
derwijs stimuleerde de leraren toen om 
er een vak bij te nemen. Voor Leo werd 
dat een studie fotografie. Een studie van 
ruim 2 jaar. En een tijdje later stond Leo 
voor de klas audiovisuele vorming. Een 
groot aantal studenten hebben zijn col-
leges gevolgd en geëxperimenteerd in 
de grote doka.

De speldenprik camera
Niet dat die studenten meteen de be-
schikking kregen over dure camera’s voor 
de practica’s. Nee, de studenten mochten 
aan de slag met een speldenprikcamera. 
Men neemt hiervoor een schoenendoos. 

Prik er een gaatje in met een speld. Ver-
volgens wordt fotopapier aan de andere 
kant van de doos vastgemaakt. Dit doet u 
natuurlijk in het donker. Vervolgens gaat 
u op pad met uw vinger op het gaatje. U 
zet de doos ergens neer en neemt 2 mi-
nuten de vinger van het gaatje. Daarna 
gaat u terug naar de donkere kamer 
waar het fotopapier uit doos wordt ont-
wikkeld. Vervolgens wordt een vergroter 
gebruikt om het op fotopapier af te druk-
ken. En dan hebt u een foto. Met vaak 
een leuker resultaat dan u van te voren 
gedacht had.
Terwijl Leo dit proces uit de doeken doet 
moet ik denken aan de huidige studen-
ten. Die trekken hun GSM en maken een 
mooie foto die direct doorgestuurd kan 
worden naar de andere kant van de we-
reld. “Ja”, zegt Leo, “het analoge tijdperk 
is ten einde”.

Digitaal
Ook Leo is helemaal bekeerd tot de digi-
tale fotografie. Dat hij zijn kennis over fo-
tografie nog lang niet vergeten is laat zijn 
laatste fotoalbum zien. Digitaal gemaakt 
en vervolgens afgedrukt als fotoalbum. 
Prachtige foto’s zijn daarin te zien. Ge-
voel voor detail en mooie vergezichten. 
“Een bezige bij” denk ik terwijl ik ook het 
kaartje van zijn schilderexpositie mee 
naar huis neem. 

Rob Biesters.

Activiteiten 
Winkelcentrum

Op 22, 23 en 24 december
is er weer erwtensoep, gluhwein 
en warme chocomel in de gang bij 
onze eigenste Marij. Op 23 december 
hebben wij van 11 uur tot 15 uur 
levende muziek van “Piece of Cake”, en 
loopt er de Kerstman rond.

Op zondag 24 december
 is het winkelcentrum geopend van 9 
uur tot 17 uur en dan is de kerstman 
ook weer aanwezig. De muziek wordt 
dan verzorgd door de ‘’Christmisses’’, 
die van 12 uur tot 15 uur zingen.

Kijk voor het laatste nieuws over het 
winkelcentrum op onze website: 
www.wijkbladcoevering.nl

Bekijk ruim 34.000 
foto’s van activiteiten en 
gebeurtenissen van de 

Coevering op onze website:
www.wijkbladcoevering.nl
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Het loopt weer tegen het einde van 
het jaar. De tijd van de overzichten en 
terugblikken. Het wijkblad blijft hierin 
niet achter.  Wat is er zoal gebeurd in de 
Coevering in 2006 en waarover is bericht 
in de vorige nummers van het wijkblad? 
Let wel, het betreft hier slechts een 
selectie. Natuurlijk heeft u alle wijkbladen 
goed gelezen maar desondanks  krijgt u 
van ons een gratis geheugensteuntje.

Hoog en Droog
Aan het begin van dit jaar was er al 
gelijk heugelijk nieuws. In januari werd 
Café Zaal Hoog en Droog heropend. 
Een goed jaar eerder was het volop in 
het nieuws doordat  het door een grote 
brand werd getroffen. Even was er de 
gedachte dat er een pyromaan actief 
was. Dit vanwege een andere grote 
brand in Geldrop bij Houthandel Delen 
een aantal dagen daarvoor. De oorzaak 
van de brand bleek echter binnen Hoog 
en Droog zelf te liggen.

Renovatie
In Coevering-West (Reinout-, Roelant- en 
Clarisselaan) werd in het eerste kwartaal 
van 2006 de renovatie afgerond en 

gevolgd door een wijkfeest in mei. Bij 
deze gelegenheid werd de bewoners 
gevraagd ideeën aan te dragen voor 
vergroting van de leefbaarheid van de 
wijk. Een al zichtbare verbetering op 
dit punt is het opnieuw aanleggen van 
stukken stoep her en der in Coevering-
West. Deze zorgden haast letterlijk voor 
struikelblokken.

Soap
En de Coevering kende ook een soap 
in de vorm van de verkeerssluizen. 
Die waren in 2005 aangelegd om 
de verkeersveiligheid te bevorderen. 
Dit bleek niet goed te werken. Met 
name fietsers en bromfietsers werden 
gedwongen “kamikazeachtige” capriolen 
uit te halen. De toenmalige wethouder 
Maasakkers onderstreepte z’n wel erg 
nonchalante houding met de woorden 
“het is gelopen zoals het gelopen is”. 
De gemeente moest echter wel 100.000 
Euro ophoesten om aanpassingen voor 
een noodzakelijke doorgang voor fietsers 
en bromfietsers mogelijk te maken. 

Winkelcentrum
Dit jaar werd dan eindelijk een begin 
gemaakt met de al jaren geplande 
revitalisering van het Winkelcentrum 
Coevering. Nou ja begin. Verder dan 
het parkeerterrein voor de Albert Heijn 
braak leggen is men tot nu toe nog niet 
gekomen. En over Albert gesproken. 
Hij gaat, zoals bekend verondersteld, 
verhuizen naar het Genoenhuis. Super 
de Boer zal in 2007 haar nieuwe deuren 
openen.

Fusie
Het wijkblad van maart meldde dat de 
gemeente de drie basisscholen in de 
Coevering, Het Anker, De Regenboog en 
De Bron, in 2008 in één nieuw gebouw 
in de Beringstraat wil onderbrengen.

Redenen hiervoor zijn de afname van 
het kinderaantal en de verouderde staat 
van de schoolgebouwen. In de tussentijd 
heeft eind januari Korein Kinderplein 
in de Amundsenstraat haar deuren 
heropend. Dit is kinderopvang tot de 
leeftijd van dertien jaar. 

Politiek
In februari vond er een politiek debat 
plaats in De Dreef, als een soort 
warming-up voor de gemeenteraadsve
rkiezingen van 7 maart jl. Het wijkblad 
van mei drukte een persbericht af 
dat er een nieuwe coalitie van DGG, 
PvdA/GroenLinks, CDA en DPM was.  
Dit betekende dat de coalitie van voor 
de gemeenteraadsverkiezingen weer 
gezamenlijk is opgetrokken. Niet zonder 
kritiek overigens. Termen als ‘achterkam
ertjespolitiek’ en ‘alles is al beklonken’ 
werden hierbij genoemd.

Dreef
Later in het jaar was er positief nieuws 
te melden. De feestelijke opening van 
het nieuwe onderkomen van De Dreef 
in de verbouwde voormalige Coevering-
kerk. Deze vond plaats in het weekend 
van 23 en 24 september. In het wijkblad 
van oktober werd hierover uitgebreid 
bericht. Ter gelegenheid van de opening 
van Dreef 5 kwamen in het wijkblad veel 
vrijwilligers voorbij en werden nader aan 
u voorgesteld.

Zoals eerder gezegd betrof dit een 
selectie van alles wat in het nieuws 
kwam in 2006 en waarover in het 
wijkblad geschreven is. Ongetwijfeld 
zullen we er in 2007 weer in slagen om 
het wijkblad weer met interessant nieuws 
te vullen. Aan het einde van het jaar 
kunnen wij hierop dan weer uitgebreid 
op terugblikken op deze plek ✩

Peter Coolen

Even in het geheugen vissen
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Colofon

Inleveren kopij Wijkblad Coevering 
uiterlijk dinsdag 2 januari 2007

Het Wijkblad Coevering is een uitgave 
van Stichting Wijkcentrum Coevering 
en verschijnt 10 maal per jaar in een 
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Aan de inhoud van het Wijkblad wordt de
grootste zorg besteed. Toch zijn fouten nooit 
helemaal te voorkomen. Daarom neemt de 
uitgever geen verantwoordelijkheid voor 
onvoorziene gevolgen, veroorzaakt door 
fouten in de gegevens die door derden zijn 
aangeleverd. Ingezonden stukken kunnen 
ingekort of geweigerd worden. Plaatsing wil 
niet zeggen dat de redactie het eens is met 
de inhoud. 

Horen, zien, niet luisteren (40)
Ik heb het voor elkaar. Ik ben de baas in 
huis! Enkele jaren heb ik er over gedaan 
om iets leuks te bedenken. Ik ben slim, 
ik luister soms, ik haat katten en ik lust 
van alles. Ineens dacht ik er moet toch 
meer te beleven zijn als hond. Elke dag 
naar boven en later weer naar beneden, 
brokken eten, uitgelaten worden en 
blaffen op z’n tijd af en toe piepen als 
het vrouwtje de deur uitgaat, dat wordt 
saai. Op een goede nacht lag ik weer 

boven bij de jongste baas en dacht: Als 
ik eens ga piepen en een beetje janken, 
dan wordt er vast wel iemand wakker 
en krijgt medelijden met mij.
Inderdaad men werd wakker en riep: 
Stil! Maar dat was de bedoeling niet. 
Nog maar een keer dan. Dit leverde 
een beperkte slaapruimte op. De deur 
van de slaapkamer ging dicht en nu 
had ik alleen nog maar de overloop als 
nachtverblijf. Zo stoer als ik ben ging ik 
dus maar door met piepen en janken 
en hoor: reactie! Met een hondenriem 
in de aanslag werd ik verlost uit m’n 
lijden. Hé, wat is dat krijg ik hem boven 
al om? En wat doe jij in je ochtendjas 
op blote voeten met een riem? Beneden 
raakte al wat beestjes in paniek, leuk hè. 
Ik kon helaas door de riem niet de trap 
af stuiven en werd rechtstreeks de hal 
in gedwongen. Hier stonden een paar 
sloffen van de baas en wij naar buiten. 
Daar was nou net niks aan. Het was 
donker, doodstil en het gras was nat. 

Hé baas, ik was al uitgelaten, ik hoef 
echt niets te doen, ik wil wat anders. 
Maar dat begreep hij niet en sleurde 
me met de riem nog steeds om weer 
naar boven de overloop om. Ik mocht 
geeneens beneden bij de katten blijven, 
stom hè. En nou stil hè, waren de laatste 
woorden die de baas sprak. MOOI NIET! 
’s Ochtends hoorde ik alleen maar 
gemopper en dacht dat gaat goed, 
vannacht nog maar een keer. Na een 
uurtje pesten kreeg ik m’n zin de katten 
naar boven en ik naar beneden en de 
baas op de bank. De derde nacht had 
ik het voor elkaar, de laatste kat werd uit 
de ouderlijke slaapkamer verjaagd en ik 
mocht er in, met hondenslaapkussen 
en al. Ik heb geslapen als een roos op 
de muziek van het gesnurk van twee 
mensen. Ik ben dus verhuisd en het 
bevalt me prima ✩

Zar Blok

In memoriam Frits 
van de Ven

Op dinsdagmorgen 28 november  j.l. 
kregen wij het bericht dat Frits van 
de Ven in zijn woning is gevonden. 
De schok kwam bij de medewerkers 
en vrijwilligers van de Dreef erg 
hard aan. Frits was een regelmatige 
bezoeker van het wijkcentrum, en 
stond bekend om zijn vriendelijkheid 
en hulpvaardigheid. Menigeen heeft 
ondervonden dat Frits altijd klaar 
stond om te helpen. Vooral de aktie 
Haïti was in dat opzicht heel belangrijk 
voor hem. Het bedrag dat hij overhield 
van de spaarkas, is op zijn verzoek aan 
die aktie nagelaten. 

Wij allen wisten ook dat Frits weer een 
moeilijke periode doormaakte, iets dat 
hem sinds het overlijden van zijn Loes 
met enige regelmatigheid trof.
Op maandag 4 december is Frits in 
bijzijn van familie en enkele bekenden 
gecremeerd.
Frits is 50 jaar geworden.

Nieuwjaarsreceptie
Gaarne willen wij u uitnodigen om 
op vrijdag 5 januari een bezoekje te 
brengen aan wijkcentrum de Dreef. 
U bent dan welkom om met ons het 
glas te heffen op het nieuwe jaar. Deze 
nieuwjaarsreceptie is van 18.00 uur tot 
20.00 uur.

Kom dus gezellig met ons proosten 
in de nieuwe Dreef, zodat we elkaar 
de beste wensen persoonlijk kunnen 
geven.

Met vriendelijke groet, 
Bestuur en vrijwilligers van 
Wijkcentrum de Dreef

✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩

De afvalwijzer

In de Coevering wordt elke 
maand door vrijwilligers 
zwerfvuil opgehaald. Het 
overzicht voor oktober/
November ziet er als volgt uit:

Oktober:  40 zakken.
November:  38 zakken, 
en daarnaast 50 zakken 
hennepafval!


